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De vakantie komt eraan! Even 
lekker vrij zijn, uit de sleur van 
alledag, tijd voor andere dingen, 
ruimte maken om te herademen. 
We hebben het nodig zo af en toe. 
Ons woord ‘vakantie’ komt uit het 
latijn, van ‘vacare’ (vrij zijn) of ‘va-
cante’ (leeg). Dat laatste heeft u 
misschien na het overlijden van 
paus Franciscus wel ergens zien 
staan: sede vacante, een lege 
stoel. De stoel van Petrus was even niet bezet. 
Een moment van heroriënteren in de kerk bij de 
keuze van een nieuwe paus. En wat is dat een bij-
zonder moment geweest! De kardinalen waren er 
in het conclaaf zo uit. Een teken van grote een-
heid in het zo recent uitgebreide college. Een te-
ken ook van ruimte voor de H. Geest om de leiders 
van de kerk ook inderdaad de kerk te laten leiden.

Wist u dat onze Schepper ook van 
‘vacare’ weet? Kijk maar naar het 
scheppingsverhaal. Zes dagen 
lang wordt er groots werk verricht, 
maar de zevende dag rustte God. 
Even lekker vrij, uit de sleur van 
de dagen ervoor, tijd voor ande-
re dingen, ruimte om te herade-
men. En weet u wat nou zo mooi 
is; in dat herademen brengt God 
de schepping tot voltooiing. Dan 
komt alles op zijn plek. 

We mogen ook even vacare, de agenda ‘vacante’, 
leeg. Ik gun het u. En ik gun u dat in die tijd dingen 
inderdaad op hun plek vallen. Misschien dat God 
zelf in die tijd weer een beetje in het leven op zijn 
plek valt! Een beetje ruimte maken, ook voor Hem. 
Niet omdat het moet, maar gewoon omdat je wilt 
dat Hij er is. 

Pastoor Van Klaveren

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatse-
lijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te 
plaatsen, te redigeren of in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team
Vlnr: pastoraal werker Lijesen, pastoor Van Klaveren, pastor 
Kuipers, diaken Schuurmans. Niet op de foto: pastor Langer-
huizen.
Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via parochie@sintjandd.nl 

Leden parochieteam
Vlnr:  jongerenwerker Remco van Horik, projectmedewerk-
sters Monique Stouthart, Carisia Houdijk, Chiara Witteman-
Tesauro en Linda de Graaf, en pastoor Klaveren. Niet op de 
foto: pastor Langerhuizen.
Contact: via parochieteam@sintjandd.nl

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele week bereikbaar 
voor dringende pastorale vragen. De Pastor van Dienst is 
telefonisch bereikbaar via 0182-586036. 

Vertrouwenspersoon
Er zijn twee vertrouwenspersonen binnen de parochie: 
Christa Abels en Ad Faaij. Wanneer u binnen de parochie 
situaties tegenkomt waarin u zich niet veilig voelt, kunt u 
hen bereiken via vertrouwenspersoon@sintjandd.nl. Uiter- 
aard is vertrouwelijkheid gegarandeerd. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper. De geloofsgemeenschappen van de parochie 
Sint Jan de Doper: St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda;  
St. Barnabas in Haastrecht; St. Johannes' Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk;  
H. Bartholomeus in Schoonhoven; St. Victor in Waddinxveen. De contactgegevens kunt u vinden in de colofons op de 
lokale pagina's. Het Centraal Parochiesecretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda.  E-mail: parochie@
sintjandd.nl. Website: www.sintjandd.nl.

Jaargang 12: 2025 - nummer 4

Lourdes: het jubeljaar met 
Maria, pelgrims van hoop

Het bedevaartsoord in Lourdes (Frankrijk) sluit zich 
aan bij het jubeljaar en kiest dit jaar als thema ‘Met 
Maria, pelgrims van hoop’. Elk woord heeft betekenis.
Met Maria, pelgrims van hoop: het voorzetsel met be-
tekent dat we niet alleen op bedevaart (naar waar dan 
ook) gaan. We zijn samen met anderen.
Met Maria, pelgrims van hoop: het is Maria die ons uit-
nodigt om naar Lourdes (Kevelaer, Banneux, Nieuw-
veen, Oirschot...) te komen. Wij komen bij haar en zij wil 
bij ons zijn. Zij verbindt ons met haar Zoon en met God.
Met Maria, pelgrims van hoop: het gaat over alle pel-
grims. Ook Maria en Bernadette zijn pelgrims. Het is 
belangrijk dat wij ons tijdens dit jubeljaar op weg bege-
ven, niet enkel letterlijk, maar ook innerlijk. We gaan op 
zoek naar de zin van het leven. Een bedevaart kan ons 
helpen om de waarde te (her)ontdekken van de stilte, 
van de inspanning en van datgene wat (on)belangrijk is 
in ons bestaan. Heel ons leven is een pelgrimstocht op 
zoek naar het essentiële: de liefde, naar God...
Met Maria, pelgrims van hoop: de hoop behoort tot de 
drie goddelijke deugden (geloof, hoop en liefde). De 
hoop misleidt niet en stelt niet teleur, omdat zij ge-
baseerd is op de zekerheid dat niets of niemand ons 
ooit van de liefde van God zal kunnen scheiden (Rom 
8, 35.37 - 39). 

Redactie Boskoop
Mariamonument, Gulperberg. Foto: Anja Stolwijk

Tekst van kerknet.be

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper zijn wel-
kom via redactie@sintjandd.nl

PASTORALE

Vacante 

Het parochieteam: een jaar op weg

Ruim een jaar geleden zijn we als parochie-
team van start gegaan. Regelmatig krijgen we 
de vraag: ‘Wie zijn jullie en wat doen jullie?’ We 
vormen geen vervanging van de pastoor of het 
pastoraal team, maar werken nauw met hen sa-
men, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. 
Het team bestaat uit pastorale krachten én le-
ken, met uiteenlopende taken en aandachtsge-
bieden: van liturgie en catechese tot diaconie, 
van missionaire dynamiek tot communicatie. 

Wat doen we zoal? 
Als parochieteam zetten we ons samen in voor de 
pastoraal binnen onze parochie. We overleggen 
regelmatig, denken mee over nieuwe initiatieven, 
nemen soms praktische zaken op ons en zorgen 
ervoor dat plannen niet alleen bedacht worden, 
maar ook worden uitgevoerd. Al kost dat laatste 
soms wat tijd, want in een levendige parochie is 

altijd veel gaande. We zijn betrokken bij allerlei 
initiatieven, ondersteunen waar nodig en helpen 
mee om de verbinding tussen geloofsgemeen-
schappen te versterken. 

Tegelijkertijd proberen we goed te luisteren naar 
wat er leeft onder parochianen. Zo zijn er eind 
vorig jaar in alle geloofsgemeenschappen locatie-
synodes gehouden. De opbrengst daarvan, jullie 
zorgen, vragen en ideeën, heeft ons geholpen een 
helder beeld te krijgen van de kansen en uitda-
gingen binnen onze parochie. De volgende stap is 
om die signalen om te zetten in concrete acties. 
Op dit moment zijn we hierover in gesprek met 
iemand van de voormalige parochiële pastoraats-
groep, om te bekijken hoe we samen verder kun-
nen. We hopen op korte termijn al eerste stappen 
te zetten. In de volgende Voorloper delen we daar 
graag meer over. 

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:vertrouwenspersoon%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Vakantie: fysiek of geestelijk op reis?  

Dit voorjaar heb ik het privilege gehad om 
mee te gaan op de bedevaart naar Rome met 
ca. 1100 andere Nederlanders. Hier heb ik 
opnieuw mogen ervaren wat een ongelofelij-
ke vreugde het is om te geloven alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Ik doe vaak 
alsof dat het is, maar soms ook tegen beter 
weten in, omdat het niet vanzelfsprekend is 
om katholiek te zijn. Maar het vormt voor mij 
en zo veel anderen de fundamentele basis van 
mijn leven. De zomertijd gunt ons allemaal wat 
meer rust en daarom zou ik dan ook graag kort 
uitweiden over deze periode en de basis van 
ons geloof. 

In 2022 heeft toenmalige paus Franciscus tijdens 
het Angelusgebed een korte preek gegeven over 
de kansen die het hebben van vakantie met zich 
meebrengt. Hij zegt dat het bij uitstek 'een tijd is 
om stil te staan en naar Jezus te luisteren. Het is 
vandaag de dag steeds moeilijker om vrije mo-
menten te vinden om te mediteren.' Ik merk het 
zelf ook, alle stukjes vrije tijd die ik heb, vul ik door 
het oppakken van een andere bezigheid. Toch 
nodigt de vakantieperiode ons uit om de rust en 
stilte aan te grijpen als moment voor bezinning. 
Als een heroriëntatie op datgene waar ons leven 

daadwerkelijk om draait: Christus. Dat begint al 
met het begin van de dag. Open je als eerste de 
nieuwsapp, de krant, zet je meteen de tv aan, ga 
je direct op Insta of werk je al je gemiste appjes 
bij? 'Nee, we moeten onze dag beginnen door al-
lereerst naar de Heer te kijken, zijn Woord erbij te 
nemen.' Paus Franciscus herinnert ons aan de ba-
sis voor ons leven, de bron van alle hoop en van 
waaruit wij alle dingen in een ander licht gaan zien 
en doen.  

253 dagen geleden ben ik op YouTube gestart met 
de 'The Bible in a Year' met Amerikaanse priester 
Mike Schmitz, waarbij ik iedere dag een stukje lees 
en daar vervolgens uitleg en context bij krijg. Door 
tijdens het ontbijt iedere dag ca. 20 minuutjes 
geestelijk gevoed te worden merk ik dat de anten-
nes voor die dag anders gaan staan. Ik besef dat ik 
iedere dag geroepen word om mijn hart te geven 
aan God in alles wat ik doe. 'Als we ’s ochtend het 
huis uit gaan met een woord van Jezus in onze 
gedachten, dan zal de dag ongetwijfeld een toon 
krijgen die gekenmerkt wordt door dat woord.' Op 
die manier kunnen we van onze vakantiereis, mis-
schien ook een geestelijke reis maken, waarbij we 
ook stappen zetten naar God toe. 

Remco van Horik, jongerenwerker

Een dagje uit als  
pelgrimage?  

De zomer is in volle gang, een mooie gelegenheid om 
eropuit te gaan. Niet alleen voor gezinnen, stellen en 
pensionado’s die zelf hun 
dagje uit plannen. Ook onze 
bewoners mogen op stap!  
Uitjes naar een boerderij, de 
kaasmarkt, Avifauna en de 
Keukenhof zorgen jaarlijks 
voor een glimlach bij deze 
mensen die in deze fase van 
hun leven meer binnen zit-
ten dan vroeger. Soms, na 
een hoop geregel, wordt er een bewonersvakantie geor-
ganiseerd van een aantal dagen, echt even eruit!  
Het blijft wel een hele onderneming. Tegen de tijd dat 
jezelf met je eigen gezin bij de bestemming aan zou ko-
men, zitten onze bewoners pas net in de bus. Maar het 
mag de pret niet drukken. We laten ons niet tegenhou-
den. Ik hoorde een bewoner na een regenachtig dagje 
Keukenhof zeggen ‘ik kan er weer even tegen’. 
Nee, een pelgrimage is het niet te noemen. Maar een 
pelgrimage is niet alleen waardevol omdat je naar een 
heilige plaats gaat voor gebed en verstilling. Pelgrime-
ren is ook (of vooral?) het samen onderweg zijn. Het is 
het vertellen van verhalen over het eigen geleefde leven. 
Is het delen van lief en leed. Is herinneringen ophalen 
en die voorzien van nieuwe betekenis voor de actuele 
versie van jezelf. En pelgrimeren is genieten van wat je 
op reis ziet en mee mag maken.  
Zo blijkt een dagje naar een plek waar de kerk niet is, 
toch een reis die lijkt op pelgrimeren. Want voor mij be-
tekent pelgrimeren dichterbij jezelf komen juist door het 
contact met de ander. En of de mensen nu gelovig zijn 
of niet, onze Schepper zal ook altijd de aanwezige Ander 
zijn, waardoor wij verbinding ervaren met Zijn schep-
ping, elkaar en onszelf.  
Ja, ik zie wel overeenkomsten tussen een dagje met el-
kaar naar bijvoorbeeld het natuurmuseum en een pel-
grimage. En u?  
Mooie zomer met inspirerende uitjes gewenst! 

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio  
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

WELKOM IN LEIDEN! 

Tijdelijk geen Atrium 
in Gouda

In de vorige Voorloper kon je een inkijkje krijgen in 
de Catechese van de Goede Herder: een bijzonde-
re manier waarop jonge kinderen (3-6 jaar) in hun 
eigen tempo mogen groeien in geloof. Vanwege 
ruimtegebrek kunnen we komend seizoen helaas 
niet in Gouda terecht. Daarom sluiten we dit jaar 
aan bij het Atrium in Leiden, waar kinderen van 
harte welkom zijn om mee te doen. Wil je jouw kind 
aanmelden of ben je nieuwsgierig naar deze ca-
techesemethode? Stuur dan gerust een berichtje 
naar goedeherder@sintjandd.nl. We hopen volgend 
jaar weer terug te zijn in Gouda en ondertussen 
blijven we onderweg, samen met de Goede Herder. 

NIEUWE INTERNETCURSUS

Hoe vind je de Kerk? 
 
Met name jonge mensen zoeken antwoorden op 
internet. Dus ook over het geloof. Maar welke bron-
nen vinden ze, en kloppen die? Geeft ChatGPT het 
juiste ‘katholieke’ antwoord? Sinds februari be-
staat er een nieuwe internetcursus over de Kerk. 
In vijf hoofdstukken komen alle aspecten aan de 
orde en een lange lijst FAQ geeft antwoorden. Wat 
deze cursus vooral aantrekkelijk maakt, is dat wie 
die volgt, via de site haar of zijn vragen en reacties 
kan voorleggen aan een persoonlijk e-coach. De 
coach kan dan ingaan op wat de deelnemer bezig-
houdt of nog meer in detail wil weten. 
Misschien is het niet direct iets voor u, als u al 
thuis bent in de Kerk. Maar we komen steeds meer 
mensen, vooral jongeren, met vragen tegen, kri-
tische en leergierige vragen. Verwijst u hen door 
naar deze cursus?! 

www.hoevindjedeKerk.nl  

mailto:goedeherder%40sintjandd.nl?subject=
http://www.hoevindjedeKerk.nl
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Pinksteren was dit jaar voor de vormelingen 
heel bijzonder. Precies op dit ‘Feest van de 
Geest’ werd bij hen door de bisschop het sa-
crament van het Vormsel toegediend. Bij de  
vormelingen die zich de afgelopen jaren had-
den voorbereid, sloten zich ook de catechu-
menen aan. Het werd zo een dubbelgroot en 
intens feest in een volle H. Josephkerk. We 
hopen dat het vuur van de Heilige Geest de 
vormelingen én alle aanwezigen met kracht 
vervuld heeft en dat ieder is aangezet te ge-
tuigen van de liefde van de Vader. 

'Toeval' (? of een knipoog van de Geest) was dat 
we op deze Pinksterzondag, die we in de kerk als 
Missiezondag vieren, pater Peeters uit Indonesië 
mochten ontvangen. De van oorsprong Goudse 
priester, die ruim 50 jaar geleden in de H. Jo-
sephkerk was gewijd, zag die dag nog net kans 
om te concelebreren en te bedanken voor het ju-
bileumcadeau dat hij van de parochie ontvangen 
had. Een paar dagen later zou hij weer vertrek-
ken naar Indonesië. Op zijn leeftijd nog steeds vol 
vuur voor de missie. 

Wat bijzonder was het dat we ook een jonge missi-
onaris in ons midden hadden, Anna van Spithoven. 
Zij getuigde van haar leven onder jongeren die het 
door veel verschillende oorzaken moeilijk hadden. 
Met hen mocht zij optrekken en vertellen over de 
liefde van God voor hen. Ook voor haar was de aan-
wezigheid in de parochiekerk een tussenstop, want 
ook zij gaat na de zomermaanden weer op missie.
De Kerk gaat door van generatie op generatie. De 
Heilige Geest werkt in de harten van mensen van 
alle tijden, ook nu. Laten we ervoor bidden dat ve-
len van ons, ieder  op een eigen manier, dragers van 
het geloof mogen zijn en getuigen van Gods liefde.  

Monique Stouthart

Vormsel tijdens feest van Pinksteren De Ankerzondag: nieuwe flyer beschikbaar!   

Sacrament van Boete & Verzoening	

De nieuwe flyer van de Ankerzondag ligt inmiddels 
weer achter in alle kerken. Daarop vind je alle data 
van het komende seizoen. Neem gerust een exem-
plaar mee voor op het prikbord of om aan iemand 
anders te geven! We kijken ernaar uit om ook het 
aankomende seizoen weer samen Ankerzondagen 
te vieren, momenten van ontmoeting, verdieping 

en gebed, voor jong en oud. 
Iedereen is welkom, jong en oud. We starten met 
catechese in leeftijdsgroepen en vieren daarna 
samen de eucharistie. Voor de allerkleinsten is er 
crèche. Nieuwsgierig? Kijk op onze website www.
sintjandd.nl/ankerzondag/ of mail naar anker@
sintjandd.nl. Zien we je snel? 

Voor het sacrament van Boete & Verzoening is er 
in onze parochie elke week een mogelijkheid om 
dit te ontvangen. 

Vanaf augustus zal dit zijn: 
•	 Gouda – vrijdag in de eerste week van de maand 

bij de aanbidding om 19.30 uur  
•	 Haastrecht - vrijdag in de tweede week van de 

maand na de viering van 09.00 uur 

•	 Schoonhoven - woensdag in de derde week van 
de maand na de viering van 09.00 uur 

•	 Waddinxveen - donderdag in de vierde week van 
de maand om 18.30 uur. Aansluitend is de vie-
ring van 19.00 uur 

•	 Bodegraven - vrijdag in de vijfde week (als deze 
er is in een maand) na de viering van 09.00 uur 

Deze momenten staan ook vermeld in het vierin-
genrooster op de parochiesite.

http://www.sintjandd.nl/ankerzondag/
http://www.sintjandd.nl/ankerzondag/
mailto:anker%40sintjandd.nl?subject=
mailto:anker%40sintjandd.nl?subject=
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Afscheid pastoor Van Klaveren   Secretariaatsuitje

Op woensdag 11 juni 2025 zijn alle medewerkers 
van de lokale secretariaten en het centraal secre-
tariaat uitgenodigd in De Doortocht in Bodegra-
ven voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. 
Bijna iedereen is er. Na bijgepraat te zijn, verdelen 
we de groep in tweeën. Van twee tot drie gaat een 
groep naar Zonder Meer, een winkel met duurza-
me producten, maar ook hergebruik van materiaal. 
Van bladen uit tijdschriften maken we leuke ge-
schenkdoosjes. Daarna gaan we naar de film en 
zien beelden uit het Groene Hart, met dank aan 
Jan Stolwijk. De groepen wisselen elkaar af en 
gaan daarna terug naar De Doortocht. 

Na een glaasje schuift ook het Pastoraal Team 
aan voor een duurzaam diner met tot slot een ijsje. 
Dank aan de medewerkers van Bodegraven voor 
de leuke (en lekkere) dag. Een geslaagd samenzijn! 

Gerry Postma

Het zal velen van u niet zijn ontgaan dat pastor 
Langerhuizen inmiddels regelmatig voorgaat 
in onze vieringen. Vanaf 1 oktober a.s. zal hij 
pastoor Van Klaveren gaan vervangen als 
pastoor van de St. Jan de Doperparochie. 

Dat betekent dat wij na dik zeventien jaar af-
scheid zullen moeten gaan nemen van pastoor 
Van Klaveren. Parochiebreed zal dit gebeuren op 
zondag 28 september 2025 om 11.00 uur in onze 
parochiekerk H.-Joseph op het Aalberseplein in 
Gouda. 

Om zoveel mogelijk parochianen in de gelegen-
heid te stellen persoonlijk afscheid van pastoor 
Van Klaveren te kunnen nemen, zijn er ook op alle 
locaties afscheidsmomenten gepland: 
•	 Zondag 10 augustus, 09.00 uur in Schoonhoven 
•	 Zondag 17 augustus, 11.00 uur in Bodegraven 
•	 Zaterdag 23 augustus, 19.00 uur in Reeuwijk 
•	 Zondag 24 augustus, 11.00 uur in Haastrecht 
•	 Zaterdag 30 augustus, 19.00 uur in Moordrecht 
•	 Zondag 31 augustus, 11.00 uur in Gouda 
•	 Zaterdag 6 september, 19.00 uur in Boskoop 
•	 Zondag 7 september, 11.00 uur in Waddinxveen 

(Spiegelzondag). 
Aansluitend aan al deze vieringen is een af-
scheidsmoment voorzien, waarin u persoonlijk 
afscheid kunt nemen. 

Voor veel parochianen is pastoor Van Klaveren in de 
loop van de jaren iemand geworden die een speciale 
plek is gaan innemen in zijn of haar geloofsleven 
en geloofsbeleving. Het zou mooi zijn als u iets 
van die band die u met hem bent gaan voelen zou 
willen verwoorden op een A4tje, liefst met een 
fotootje erbij, wat we de vertrekkende pastoor op 
28 september zouden kunnen aanbieden. U kunt 
uw bijdrage – lang of kort - via e-mail aanbieden 
via parochie@sintjandd.nl of per post opsturen 
naar het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda, onder 
vermelding van Afscheid pastoor Van Klaveren. 
Dat woord Afscheid is wel van belang, want anders 
belandt het te vroeg bij de post van de pastoor! 

Bij zijn vertrek willen we natuurlijk ook een 
passend parochiegeschenk aanbieden, waarmee 
pastoor Van Klaveren nog lang zal worden 
herinnerd aan zijn tijd in het Groene Hart. Gelet 
op de parkeerproblematiek in zijn toekomstige 
werkgebied in Den Haag gaan de voorzichtige 
gedachten uit naar een 'groen vervoermiddel". Uw 
bijdrage daaraan kunt u storten op bankrekening  
NL93RABO0361413785  t.n.v. H. Antonius van 
Padua o.v.v. afscheidscadeau pastoor Van 
Klaveren. 
Wij zien uit naar uw bijdragen! 

Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur 

Parochiële PastoraatsGroep (PPG) gestopt 

Sinds de fusie van de parochies in de Sint Jan 
de Doperparochie in 2012 waren er gedachten 
om niet alleen op locatie pastoraatsgroepen te 
hebben, maar ook een overkoepelende pasto-
raatsgroep, zoals naast de locatieraden er ook 
een overkoepelend parochiebestuur is.  Het is 
een hele aanloop geweest voordat deze ‘paro-
chiële pastoraatsgroep’ er was. Maar toen ze er 
eenmaal was, heeft ze geweldig werk verricht. 

De groep was vooral in het leven geroepen om 
beleidsinitiatieven te nemen en aan het pastorale 
team aan te bieden en om vastgesteld beleid te ini-
tiëren. En dat heeft ze op talloze onderwerpen ge-
daan. Het meest merkbare is dat wellicht geweest 
in de aanpassingen van het liturgierooster zeven 
jaar geleden (kennelijk gaat een nieuw rooster 
zo’n zes jaar mee). De uitgangspunten en ontwer-
pen werden met de PPG gemaakt. De gesprekken 
met de locaties werden door de PPG georgani-
seerd, het eindresultaat werd door de PPG aan 
het PT aangeboden. Maar ook bij minder zichtba-
re dossiers was de PPG actief. Denk bijvoorbeeld 
aan de ‘heidagen’ die er in de afgelopen jaren 
zijn geweest met alle lokale bestuurders om ons 
missionaire beleid vorm te geven en te implemen- 

teren. De PPG heeft veel goed werk verricht! 
Maar de groep is aan een einde gekomen. We 
hebben naast het pastorale team het parochie-
team gekregen, parochianen die de verantwoor-
delijkheid voor de pastoraal met de pastoor dra-
gen. Dit team is niet alleen verantwoordelijk voor 
de uitvoering van initiatieven, maar ook voor het 
bedenken ervan. Het maakt de PPG eigenlijk 
overbodig. 
Wat we daarmee verliezen is een groep in de pa-
rochie die vrij van pastorale verantwoordelijk over 
dingen kan nadenken. Dat verlies gaan we opvan-
gen! Paus Franciscus heeft een synodale struc-
tuur in de kerk neergelegd en die structuur willen 
we stevig in onze parochie verankeren. Er zullen 
synodes gehouden worden. Soms met de lokale 
bestuurders, soms met een groep geselecteerd 
op expertise, soms met een open uitnodiging. 
De PPG is gestopt. Ik ben de mensen die in de loop 
van de jaren daar een rol in hebben gespeeld heel 
dankbaar! We mogen blij zijn met zoveel mensen 
die zich zo met hart en ziel voor de kerk en onze 
parochie hebben ingezet. En ik ben blij dat hun 
kennis en kunde op allerlei andere plekken in de 
parochie bewaard blijft! PPG bedankt! 

Pastoor Van Klaveren

Uitnodiging Alpha Youth   

Op 5 oktober 2025 gaat er een nieuwe Alpha 
Youth-cursus van start. Hier gaan we met jonge- 
ren tussen de 15 en 20 jaar kijken naar wat 
geloven in God en Jezus betekent, hoe je dat 
kunt doen in deze tijd en hoe fijn het is om dit 
geloof met leeftijdsgenoten te kunnen delen 
en beleven. Mocht je interesse hebben in lekker 
eten, gezelligheid en vragen hebben over het/
jouw geloof, laat het jongerenwerker Remco dan 
weten! (En ja, dit schrijf ik zelf, beetje sad, maar je 
bent wel van harte welkom!) 

Remco van Horik, jongerenwerker

mailto:parochie%40sintjandd.nl%20?subject=
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LOURDES 2026

Pelgrimage naar de plaats van hoop 

Lourdes is al bijna 170 jaar een bijzondere plek 
van hoop en troost. In 1858 verscheen Maria 
aan het jonge meisje Bernadette in een grot 
dichtbij het dorp. Sindsdien is Lourdes uitge-
groeid tot een wereldberoemde bedevaart-
plaats, een plek waar mensen hoop, kracht, 
verbinding en soms zelfs een wonder ervaren. 
 
Met de parochie op reis 
In 2026 willen we met een groep vanuit onze pa-
rochie aansluiten bij de bedevaart naar Lourdes. 
Ieder keer opnieuw zien we dat de hoop en ver-
binding iets doet met de pelgrims en daarom is 
het zo mooi om met elkaar deze bedevaart te be-
leven. De reis wordt georganiseerd door het Huis 
voor de Pelgrim en vindt plaats van 25 april t/m 2 
mei 2026 (meivakantie). De bedevaart is volledig 
verzorgd: we reizen per trein, overnachten in een 
drie sterren hotel en alle maaltijden, excursies, 
reisleiding én een reisverzekering zijn inbegre-
pen. De geschatte kosten liggen rond de €1.100,- 
per persoon (op basis van een tweepersoonska-
mer). Voor een eenpersoonskamer komt er naar 

verwachting een toeslag van €250,- bij. 
 
Eerst peilen, dan plannen 
Hoewel de reis nog ver weg lijkt, moeten we onze 
groepsplekken nu al reserveren. We hebben voor-
lopig ruimte voor 30 deelnemers. Als er meer be-
langstelling is, kunnen we mogelijk extra plekken 
aanvragen, maar dan moeten we dat ruim op tijd 
weten. 
Daarom horen we graag alvast wie er interesse 
heeft om mee te gaan. Aanmelden is vrijblijvend, 
maar geeft ons wel een goed beeld van de be-
langstelling. 
 
Meld je vrijblijvend aan 
Heb je belangstelling? Stuur dan gerust een 
mailtje naar: bedevaart.lourdes@sintjandd.nl. Je 
zit nog nergens aan vast, maar we houden je dan 
wél op de hoogte van alle plannen. We hopen dat 
je met ons mee op weg gaat naar Lourdes – een 
plek waar geloof, hoop en ontmoeting samenko-
men. 

Robert, Margrit en Angelique

Paus Leo XIV en Augustinus   

Onze nieuwe paus maakt geen geheim van zijn 
sterke band met de heilige Augustinus en met 
de Augustijner orde. Tijd dus om wat meer te ver-
tellen over deze kerkvader en over de religieuze 
orde die voortbouwt op zijn ideaal voor de chris-
telijke gemeenschap. 

Eerst de heilige Augustinus. Aurelius Augustinus 
wordt geboren in het jaar 354 in wat nu Algerije 
is, in Noord-Afrika. Dit gebied is dan onderdeel 
van het Romeinse rijk, waar het christendom sterk 
in opkomst is. Zijn moeder Monica is een vrome 
christen en laat haar zoon dopen, maar in zijn 
jeugd is Augustinus niet zo bezig met het geloof. 
De bijbel vindt hij maar vreemd en hij gelooft niet 
dat hij daarin de waarheid kan vinden. Hij haalt 
meer inspiratie uit grote Romeinse redenaren als 
Cicero. Hij krijgt een goede opleiding, die de ambi-
tieuze Augustinus klaarstoomt voor een baan als 
leraar. 
Later vertrekt hij naar Italië, naar Milaan, waar dan 
de keizer verblijft en hij krijgt een baan als rede-
naar, een soort woordvoerder aan het hof. Hij raakt 
jarenlang in de ban van de Manicheeërs, een sek-
te met christelijke trekjes. Dan leert hij bisschop 
Ambrosius kennen. Die leert hem op een andere 
manier de schrift lezen en begrijpen. Hij heeft in-
middels een groep vrienden om zich heen verza-
melt met wie hij veel praat over het geloof. Hij leest 
over de woestijnvaders, zoals de heilige Antonius 
abt, en er groeit in hem een verlangen om christen 
te worden en zich helemaal toe te wijden aan God. 
Toch heeft hij moeite zijn oude leven los te laten. 
Tijdens een bezoek aan Trier krijgt hij een visioen, 
dat hem aanzet om een bijbel open te slaan en te 
lezen. De tekst die hij vindt is voor hem een teken 
om zijn oude leven af te gooien en hij kiest voor God. 
In 387 wordt hij gedoopt door Ambrosius in Milaan. 
Met vrienden keert hij terug naar Noord-Afrika, 
waar hij een kloostergemeenschap begint. Hij in-
spireert veel mensen en wordt met enige tegenzin 
door de gelovigen tot priester gewijd en aangesteld 
als opvolger van de plaatselijke bisschop. Hij is dan 
37 jaar oud.  

In de jaren die volgen wordt hij een belangrijke stem 
in de kerk. Hij correspondeert veel, houdt lange, 
soms vurige preken, waarvan een deel bewaard is 
gebleven en schrijft boeken over veel uiteenlopende 
theologische onderwerpen. Hij speelt een belang-
rijke rol bij verschillende synodes. Kernpunten van 
zijn geschriften zijn de gemeenschap, de eenheid 
van de kerk en de genade van God, waarvan alles in 
het leven afhangt. Ook relativeert hij in zijn boeken 
zijn eigen kennis over God, want God is zo groot dat 
ons kennen altijd tekortschiet. Op het einde van zijn 
leven wordt hij milder en durft hij opnieuw kritisch 
naar zijn eigen boeken te kijken en correcties aan te 
brengen.  
Het Romeinse rijk raakt in verval. Veel Romeinen 
zien de opkomst van het christendom als oorzaak, 
maar Augustinus weerspreekt dat. Als de mensen 
klagen over de tijden dan is zijn antwoord: ‘Laten we 
liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. 
Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.’ Au-
gustinus sterft in 430 op 75-jarige leeftijd in Hippo, 
tijdens een belegering van de stad door heidense 
Vandalen. Na veel omzwervingen wordt zijn lichaam 
uiteindelijk in het Italiaanse Pavia begraven.  
Zijn preken en zijn boeken laten zien dat Augustinus 
een echte redenaar is, die alle hulpmiddelen van de 
taal inzet om te overtuigen. Zijn bekendste boek is 
‘Belijdenissen’, dat in 2009 in een toegankelijke nieu-
we vertaling is verschenen. Maar ook ‘De stad van 
God’ en ‘Over de drieëenheid’ worden nog steeds 
veel gelezen en geciteerd.  

Stefan Hulsbosch, Schoonhoven

Vastenactie Oeganda

Ik schreef u een tijdje geleden over onze Vas-
tenactie-campagne. Misschien herinnert u 
zich Mary Biira nog, van onze lokale partner 
RUGLI in Kasese, Oeganda? Ze ontwikkelde 
een methode om briketten te maken van orga-
nisch afval, zoals bananenschillen en maiskol-
ven. Deze briketten zijn een goedkoper alter-
natief voor houtskool en sprokkelhout en ze 
branden bovendien veel schoner. Vrouwen 
gebruiken ze om hun dagelijkse maaltijd op te 
koken. 

We ontvingen onlangs een enthousiaste update 
uit Oeganda. Ik neem u graag mee in de belang-
rijkste resultaten: 

•	 200 nieuwe vrouwen hebben een training ge-
volgd om briketten te maken; 

•	 vier nieuwe fabriekjes zijn opgestart met nieuwe 
persen en verkolers; 

•	 de productie is gestegen van 2,5 ton naar maar 
liefst 17 ton; 

•	 1600 huishoudens koken nu al op briketten.
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De ervaring van Dorothy 
Dorothy is een van de vrouwen die een eigen fa-
briekje is begonnen. Ze vertelde dat ze eerst wat 
geld verdiende met sprokkelhout, maar dat lever-
de niets meer op: iedereen was overgestapt op 
briketten! Dorothy volgde een training bij RUGLI 
en ze verdiende al snel meer dan met hout sprok-
kelen. Met een gunstige lening kon ze een bri-
kettenpers kopen. Nu heeft ze grote plannen en 
kan ze wel vier tot zes jonge meiden aan het werk 
helpen. 
Het brikettenproject van RUGLI heeft een mooie 

vlucht genomen, Dorothy's reactie zegt alles: 
'Bedankt Vastenactie, ik heb nu zelf alle mogelijk-
heden in handen om genoeg geld te verdienen!' 
Het is mede dankzij uw steun dat vrouwen als 
Dorothy nu grote stappen kunnen zetten op weg 
naar economische zelfstandigheid. Daarvoor wil 
ik u heel hartelijk danken, want daar doen we het 
uiteindelijk voor: mensen een klein duwtje in de 
rug geven, zodat ze daarna zelf verder kunnen! 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, 

Marc Bollerman 
Directeur Vastenactie 

Sint Jan de Doperdag 2025

Op zondag 22 juni 2025 vierden we als paro-
chiegemeenschap met grote vreugde de jaar-
lijkse Sint Jan de Doperdag, dit keer samen-
vallend met het feest van Sacramentsdag. 
Het werd een dag vol geloof, ontmoeting en 
verbondenheid.

De dag begon al vroeg met catechese in ver-
schillende leeftijdsgroepen, van jong tot oud. 
Voor de jongste kinderen stond het verhaal van 
koning David centraal, terwijl de tieners buiten 
in de tuin met jongerenwerker Remco in gesprek 
gingen over geloof en het leven. Volwassenen 
verdiepten zich, onder leiding van pastoor Van 
Klaveren, in het mysterie van de eucharistie. 

Na de catechese verzamelde jong en oud zich 
buiten voor de processie door de straten van 
Gouda. Het Allerheiligste werd al zingend en bid-
dend naar verzorgingshuis Savelberg gebracht, 
waar de bewoners verwachtingsvol klaarston-
den. Een ontroerend moment van verbondenheid, 
waarin zichtbaar werd hoe we als pelgrims van 
hoop samen 'op de weg van het leven' zijn.

De heilige Mis bracht parochianen uit de hele pa-
rochie samen. Met muzikale ondersteuning van 
Band Lux en koor Padua en speciale preken voor 
kinderen en tieners, werd het een viering waar 

iedereen zich gezien voelde. Bij het Onze Vader 
stond het priesterkoor vol met kinderen, een 
prachtig beeld van geloof dat leeft.

Na de Mis ontmoetten we elkaar bij een geza-
menlijke lunch, waarvoor iedereen iets lekkers 
had meegebracht. Voor de kinderen was er volop 
plezier met een springkussen, schminken, bal-
lonkunsten en natuurlijk ijs van Meneer Krokant.
We sloten de dag af met lofprijzing, zingend en 
biddend dankten we God voor al het goede dat 
Hij ons heeft gegeven. Dank aan iedereen die 
meehielp en aanwezig was. Samen zijn we Kerk, 
verbonden in geloof, vreugde en hoop!

Carisia Houdijk

Ò
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PINKSTERNOVEEN 2025

Geest van Hoop

Op 30 mei was de start van de noveen in Bode-
graven. Het thema van de noveen was dit jaar 
'Geest van Hoop'. Bij dit hoofdthema hadden 
we als 9 deelnemers bedacht dat we dit jaar 
met het woord 'Verbinden' ieder een letter 
gingen uitwerken. 

V - De letter V was dus voor Bodegraven. Zij had-
den voor deze letter het woord 'Vrede' als thema 
gekozen. Gerry en Jan waren de voorgangers bij 
de viering. Mooi was het stukje tekst uit het poë-
ziealbum van Gerry uit het jaar 1956, waarin een 
tante van haar een stukje schreef over de vrede 
in haar boekje. 

E - De tweede avond was in Moordrecht. Merel 
en Marja hadden voor de letter E. 'Evangelisatie' 
gekozen. De boodschap deze avond was: Vergeet 
het woord van de Heer niet in je dagelijks leven. 

R - Op de derde dag gaan we gewoontegetrouw 
naar Ipse de Bruggen in Zwammerdam. Margreet 
had de letter R en zij had daarbij het woord 'Roe-
pen' uitgezocht. Wij als aanwezigen zagen dat het 
echt een roeping is om met deze mensen liefde-
vol om te gaan, en ze te verzorgen. 

B - Op de vierde avond waren we te gast in Bos-
koop. Boskoop had de letter B en verbond daar 
'Bidden en Bekeren' aan. In de lezing uit de Han-
delingen, de ontmoeting van Filippus en een voor-
name Ethiopiër bleek, dat als je begrijpt wat er in 
de bijbel staat je snel tot bekering kan komen. Gea 
en Fred wisten dit allemaal mooi te verwoorden.

I - De Meije- Zegveld was dinsdag 3 juni de vijf-
de halte. We werden welkom geheten door Ada 
en Anneke, de twee voorgangers deze avond.  De 
letter die ze toebedeeld hadden gekregen was de 
letter I. En de i stond voor 'Inspiratie'. In de evan-
gelielezing uit Mattheus 25 krijg je altijd al veel in-
spiratie hoe je wel of niet kunt leven ten opzichte 
van jezelf en je naaste. 

N - Gouda was de zesde halte van de noveen. 
Agnes en Jopie hadden de letter N toebedeeld 
gekregen en bij die letter hadden zij 'Nabijheid' 
als woord gekozen. Psalm 139 was leidend deze 
avond. In deze prachtige psalm staat alles over 
de Heer en David waar we ook onszelf in kunnen 
verplaatsen.  

D - Waddinxveen was kaars nummer zes. Zij had-
den de letter D gekregen. Deze letter stond voor 
het woord 'Delen'. De lezingen uit Deuteronomium 
en het evangelie van Lucas gaven de verschillen 
weer tussen rijk en arm. Nauwkeurig uitgekozen 
door de voorganger van de avond, Piet Goemans. 

E - Traditiegetrouw gaan we alle jaren op vrijdag 
naar Haastrecht. De letter die zij toebedeeld had-
den gekregen was de E van 'Enthousiasme'. In 
de lezing van Paulus aan de Romeinen kwamen 
veel positieve aanbevelingen voorbij. Ds. van der 
Schoot, Sjaan, Erna, Wil en het koor 'In Between' 
hebben gezorgd voor een mooie en enthousiaste 
viering. 

N - De slotviering was ook dit jaar in Reeuwijk. 
Reeuwijk had de slotletter, de N. Maarten, Joke 
en Ineke hadden daarbij het woord 'Nederig' ge-
kozen. De lezing die daar goed bij paste was: De 
brief van Paulus aan de Filippenzen. Paulus ver-
kondigt daar: Wees net zo bescheiden als Jezus 
en Hij kwam naar de aarde om een dienaar te 
worden. 

Samengevat een prachtige noveen die ons met 
het woord 'Verbinden' weer dichter bij elkaar heeft 
gebracht.  We kijken nu alweer uit naar 2026. 

Was je vorige jaar aanwezig of speelde je zelfs 
mee in de musical ‘De Hemel op Stelten’ in de 
parochiekerk in Gouda? Lijkt het jou leuk om 
(weer) mee te spelen in een musical en vind je 
het leuk om te dansen en liedjes te zingen?

Dan is er goed nieuws: we zijn voorbereidingen 
aan het treffen om de Koemi-musical ‘Spector’ in 
het najaar 2025 of voorjaar 2026 met jou voor te 
bereiden en te spelen. Deze musical gaat over ont-
dekken wie je bent, durven te ‘doen’ en je grenzen 
verleggen. Wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar 
te maken? Droom je mee? Niets is onmogelijk! Wil 
je op de hoogte blijven wanneer deze meespeel-
musical gaat plaats vinden?! Stuur alvast een 
e-mail naar het Centraal Parochiesecretariaat via 
parochie@sintjandd.nl en je hoort van ons.

Op 12 en 13 maart 2026 vindt opnieuw de lan-
delijke Conferentie Missionaire Parochie plaats 
in Veenendaal. De afgelopen jaren zijn we hier 
met ruim veertig parochianen naartoe gegaan, 
en velen keerden terug met nieuwe inspiratie, 
concrete ideeën en een hernieuwd verlangen 
om samen te bouwen aan een missionaire Kerk.

De conferentie is voor iedereen die betrokken is 
bij het leven van de parochie: het pastoraal team, 
vrijwilligers, en ook alle gelovigen die zich geroe-
pen weten tot verkondiging en opbouw van de 
gemeenschap. De tweedaagse biedt verdieping, 
ontmoeting, gebed en praktische handvatten voor 
parochievernieuwing. Ga je met ons mee?
Wie zich vóór 1 december 2025 aanmeldt, profi-
teert van het vroegboektarief:
•	 Regulier tarief: € 175,- per persoon
•	 Groepstarief (vanaf 5 personen): € 145,- per per-

soon
•	 Jongerentarief (tot 30 jaar): € 145,- per persoon
De prijs is inclusief koffie, thee en drie maaltijden. 

Eventuele overnachting en ontbijt zijn niet inbe-
grepen. Wil je mee of heb je vragen? Neem dan 
contact op via missie.parochie@sintjandd.nl.
Meer info over de conferentie en het programma 
is te vinden op www.missionaireparochie.nl.

Meedoen in een musical?!

Tweedaagse Conferentie Missionaire Parochie

mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:missie.parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.missionaireparochie.nl
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Ma, woe, vrij van 09.00-12.00 uur.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl

Ledenadministratie
........... leden.bodegraven@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .......................... VACATURE
Secretaris: .............................. Lia de Wit
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Gijs Hoogeveen  ............... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas  .............................
kerkbalans.bodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Eerste Heilige Communie

Op zondag 15 juni was het einde-
lijk ook in Bodegraven groot feest. 
Jente Bakker, Rosalie Gerritsen, 
Maja Trefler en Christophe Schulte 
mochten voor het eerst meedoen 
aan de tafel, zij ontvingen hun Eer-
ste Heilige Communie van pastoor 

Van Klaveren. De viering werd op-
geluisterd door een gelegenheids-
kinderkoor (versterkt door enkele 
volwassen stemmen) onder leiding 
van Colette en Maria. Wij kijken te-
rug op een mooie viering!

Lia Nottelman

Vervoer naar de Kerk

Toekomst vol van hoop

Wat baart u zorgen over onze toekomst? En 
wat geeft u hoop? Mijn grootste zorg is de 
slechte invloed van de TV en nieuwsmedia. 
Het dagelijks journaal en de kranten staan 
vol met berichten over conflicten, ongeluk-
ken, misdaad, rampen, politieke onenigheid, 
vluchtelingen, economische crisis, kritiek en 
verdachtmakingen. 

Ik heb een keer geturfd hoeveel slecht en hoeveel 
goed nieuws er was in het 18.00 uur journaal. Het 
enige goede nieuws was het weerbericht. Het 
journaal geeft ons een stortvloed, ja een overvloed 
aan negatieve berichten en kan ons dus heel mak-
kelijk somber maken over de toekomst. Het depri-
meert ons en kan al onze hoop tenietdoen. 

Ik begin mijn dag gewoonlijk met een stukje evan-
gelie. Evangelie betekent: goed nieuws, blijde 
boodschap. Als ik lees dat God ons liefheeft en dat 
de Heilige Geest ons leven leidt en dat uiteindelijk 
alles goed kan komen, dan geeft mij dat hoop. 

Ik ben drie maanden in Costa Rica geweest. Een 
land met een andere taal, een andere cultuur en 
een prachtige natuur. Ik hoopte daar God te ont-
moeten. En dat is ook gebeurd. In de ontmoeting 
met mensen heb ik Gods aanwezigheid ervaren. 
Ik was twee maanden in een jeugdherberg in de 
jungle. Daar waren veel jongeren uit Europa. Back-
packers. Veel van deze jongeren waren vegeta-
risch. Veel van deze jongeren deden ’s ochtends 
aan yoga of stille meditatie. Dat gaf mij hoop op 
de jeugd. 

En ook in een Pinkstergemeente, 
die op het strand onder een par-
tytent haar zondagsdienst hield, 
waren er voor de helft jongeren. 
Ik vroeg een van die jongeren 
waarom hij zich bij deze Pinkster-
gemeente had aangesloten. Hij 
vertelde toen dat al die jongeren 
uit een christelijk opvangtehuis 

waren voor verslaafden en dat hij dankzij Jezus 
Christus gered was en al anderhalf jaar clean was.  
Dat gaf mij hoop. (In Dordrecht is er ook een af-
kickcentrum met de naam De Hoop. De Focolare-
beweging heeft Fazenda’s de Esperança “Boer-
derijen van de hoop').

Wij christenen zijn mensen van de hoop. In een 
wereld waarin onzekerheid en angst vaak over-
heersen blijven wij verankerd in de hoop die ons 
door Christus is gegeven. Zijn verrijzenis geeft 
ons de zekerheid dat kwaad en onrecht niet het 
laatste woord hebben. Dat uiteindelijk alles goed-
komt en rechtgetrokken zal worden. 

Als christenen richten wij onze ogen op plekken 
van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de 
samenleving en op mensen die liefde uitstralen. 
Daar doen wij moeite voor. Dat vraagt een be-
wuste actieve houding.  De hoop helpt ons be-
wust op zoek te gaan naar liefde, vriendschap en 
een leven met God. We zijn pelgrims van de hoop.

Hoop is iets dat we elkaar kunnen geven. Hoop 
wordt sterker wanneer we anderen troosten en 
bemoedigen. Hoop zet ons aan tot actie: nodigt 
ons uit ons in te zetten voor een betere wereld. 
Kleine daden van vriendelijkheid, solidariteit en 
liefde kunnen anderen weer hoop geven. Als ge-
lovigen zijn we geroepen een positieve bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. Ons leven te 
richten op de noden van anderen, vooral de ar-
men, de eenzamen en de vreemdelingen. 

Ik wil besluiten met de woorden 
van Paulus in zijn brief aan de 
Romeinen (15,13): Moge de God 
van de hoop u vervullen met alle 
vreugde en vrede in uw geloof, 
zodat uw hoop overvloeit door de 
kracht van de Heilige Geest'. 

Mogen deze woorden u inspireren 
en u helpen om samen de pelgrim-
stocht van de hoop aan te gaan.

Pastor Kuipers

De gele Van Deur tot Deurbus 
rijdt één keer per maand, name-
lijk op de eerste zondag van de 
maand als de viering om 11.00 
uur is, parochianen naar de vie-
ring en weer terug. Wilt u opge-
haald worden, bel dan uiterlijk 
de vrijdag  voor de betreffende 

zondag  naar het secretariaat, 
telnr. 0172- 612255, of mail naar 
bodegraven@sintjandd.nl. Bent 
u geen lid van Van Deur Tot Deur: 
het kost slechts zes euro per 
maand voor onbeperkt gebruik 
van de bus. Zegt het voort.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:leden.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalans.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
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Familieberichten
Getrouwd
Chris Schulte en Bionda Mertens

Overleden
Mevr. W. Meuris-de Vos 
Mevr. P.W. van der Tier-Korthof  
Dhr. J. Duurling
Mevr. A. Spee-Nijenhuis
Dhr. L.J.M. (Wied) Pollé

VACATURE: 

Promotor/PR-medewerker de Doortocht 
Voor het promoten van de Doortocht 
als zalencentrum voor feesten, acti-
viteiten en evenementen zijn we op 
zoek naar een promotor/ PR-mede-
werker. Ons zalencentrum, de Door-
tocht, wordt gebruikt voor kerkelijke 
en niet-kerkelijke activiteiten. Regel-
matig vinden er vergaderingen plaats, 
maar er is ook ruimte voor feesten, 
activiteiten en andere grotere eve-
nementen. Alle opbrengsten komen 
ten goede aan onze geloofsgemeen-
schap. 

Wat ga je doen? 
We hebben behoefte aan iemand die:

•	 De Doortocht goed kan promoten

•	 Een netwerk binnen de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk heeft of een 
netwerk wil opbouwen

•	 Begrijpt wat een potentiële gebrui-
ker van de Doortocht nodig heeft 
en wat de Doortocht te bieden 
heeft

•	 Originele ideeën heeft voor promo-
tie van ons zalencentrum, zowel 
online als offline

•	 Goed kan samenwerken met het 
team in de Doortocht (beheerder 
en medewerkers).

 Wat heb je nodig?
•	 Goede mondelinge communicatie
•	 Betrokkenheid bij mensen

•	 Originele ideeën voor promotie

Hoeveel tijd je aan deze functie wilt 
besteden is geheel aan jou. Mis-
schien  promoot je heel natuurlijk in 
de dagelijkse gesprekken die je hebt. 
Misschien denk je eerst een strategie 
uit en ga je die vervolgens uitrollen. 
Je mag het zo groot maken als je zelf 
wilt. Goed om te weten is dat het een 
vrijwilligersfunctie is. Interesse? Je 
kunt met mij contact opnemen via: 
jp.vanderhaas@gmail.com of telnr. 
06-20474502.

Jorden van der Haas, 
lid van de locatieraad

Tweede Willibrordavond

Op 22 september vindt de twee-
de Willibrordavond plaats. Deze 
avond zal gaan over het (posi-
tieve!) toekomstperspectief van 
onze geloofsgemeenschap in 
Bodegraven. We willen met onze 
gemeenschap als Gods volk on-
derweg verder de 21ste eeuw in. 
Welke kant gaan we op en wat 
mogen en moeten we daarvoor 

doen? Hoe vieren, leren en dienen 
we in Bodegraven, nu en over tien 
jaar? Wat hebben we daarvoor 
nodig en welke keuzes - ook over 
onze gebouwen - horen daar bij? 
De locatieraad gaat er graag met 
je over in gesprek. 
De Willibrordavond vindt plaats in 
de Doortocht. Inloop is om 19.30 
uur, start om 20.00 uur. Rond 

Kostersteam

Ons kostersteam bestaat momen-
teel uit vijf kosters. Met z’n vijven 
verzorgen wij niet alleen de zon-
dagvieringen, maar ook de vrijdag-
vieringen, de uitvaarten, vesper- 
vieringen, schoolvieringen, extra 
openingen, huwelijksvieringen, vie- 
ringen in Rijngaarde, enz. Een hele 
mooie taak, maar in de praktijk 
best veel voor vijf personen. Daar-
om zoekt ons team versterking. 
Kun je goed zelfstandig werken 
en wil je je steentje bijdragen, mail 
bodegraven@sintjandd.nl

Ad van Leeuwen, hoofdkoster

Kerkestafette

Mijn naam is Sjef Uitterhoeve en ik 
ben getrouwd met Marlène Bahl-
mann. Ik ben in Goes in het zie-
kenhuis geboren. Na mijn jeugd in 
Uithoorn woonde ik in Amsterdam. 
Marlène is geboren in Alphen aan 
den Rijn en zij kwam na tien jaar 
wonen in Nijmegen weer terug 
naar Alphen aan den Rijn. Bij een 
lezing in Amsterdam kwamen wij 
elkaar voor het eerst tegen. 
Na de verkeringstijd zijn we in 
1988 getrouwd en gaan wonen 
in Alphen aan den Rijn. Het huis 
in de Boetzelaarstraat  was een 
slecht onderhouden huis en  na 
een aantal jaar zagen we een ad-
vertentie in de krant en zijn wij in 
1996  naar Zomerhuis in Bodegra-
ven verhuisd. Na er 15 jaar te heb-
ben gewoond wilden we graag 
aan de Rijn wonen, temeer omdat 
Marlène thuis met haar ouders 
aan de Rijn woonde. In 2016 is 
aan de Dammekant ons huis op-
geleverd en inmiddels wonen we 
er alweer 9 jaar.
Ik werkte in Amsterdam bij de SVB 
en vanaf 1998 na een reorganisa-

tie bij de SVB in Leiden. Marlène 
werkte eerst in de damesmo-
dezaak van haar ouders en later 
elders in de damesconfectie. Zij 
heeft ook veel coupeusewerk ge-
daan.
Elke dinsdag en zondag gingen 
we samen naar de O.L. Vrouwe-
kerk in Amsterdam om te zingen. 
In 2009 zijn we daarmee gestopt. 
Wij hebben daar 22 jaar gezon-
gen. Marlène mist nog wel de 
missen van Gretchaninov, Mozart, 
Gounod, et cetera. Het was een 
leuke tijd.
Na ruim 40 jaar werken vonden 
we het in 2017 allebei leuk ge-
weest en gingen met vervroegd 
pensioen. Nadat we eerst veel aan 
het huis hebben gewerkt, waarbij 

Marlène het hele huis van binnen 
en buiten heeft geschilderd, werd 
een beroep op ons gedaan. We 
deden mantelzorg voor de vrien-
din van Marlène en haar man in 
Alphen aan den Rijn. In 2019 over-
leed de man van haar vriendin en 
in januari dit jaar haar vriendin.
Voor de kerk brengen we de Voor-
loper bij parochianen in de buurt. 
Bij de barbecue op de vrijwilligers-
dag afgelopen zomer gooide pas-
tor Kuijpers een balletje op over 
het onderhoud van het kerkhof. Er 
was nog iemand nodig en hij keek 
naar mij. De laatste maanden van 
2024 heb ik met Marien Roos op 
de begraafplaats gewerkt. Toen 
Marien stopte opperde Marlène 
dat zij ook wel wilde helpen. Aldus 
is het zo gegaan.
Tussendoor vroegen Ike en Gijs 
ons om in de Doortocht te komen 
schilderen. Samen met een groep-
je vrijwilligers zijn alle vertrekken 
in de Doortocht geschilderd. Dat 
hebben wij met plezier gedaan en 
het is erg mooi geworden.
We geven het stokje door aan Jan 
Slats.

Sjef en Marlene Uitterhoeve

Ontmoetingszondagen

Open Monumentendag

22.00 eindigt de avond en is er 
ruimte voor napraten met een 
drankje. We hopen velen van jullie 
te mogen ontmoeten! 

De locatieraad

Op zaterdag 13 september is het 
Open Monumentendag. Onze kerk 
is dan open tussen 10.00 en 16.00 
uur. Ook gaan we weer kaarsjes 
uitdelen op de najaarsmarkt. Vo-
rig jaar mochten we meer dan 
400 bezoekers in onze kerk ver-

welkomen. Help je mee er dit jaar 
opnieuw een succes van te ma-
ken? Geef je op bij Jorden van der 
Haas, jp.vanderhaas@gmail.com 
of een van de andere leden van 
de locatieraad.  

De locatieraad

Tijdens de vieringen op Ontmoe-
tingszondag is er extra aandacht 
voor de kinderen. De volgende 
Ontmoetingszondag is op zondag 
17 augustus om 11.00 uur. In deze 
viering gaat pastoor Van Klaveren 
voor het laatst voor. Na de viering 
nemen we met een kopje koffie 
afscheid. De volgende zijn op 14 
september en 9 november (Willi-

brordzondag). 
De werkgroep Willibrord 2.0 zoekt 
enthousiaste mensen voor de 
organisatie van deze zondagen 
en eventueel aansluitende lunch. 
Mail naar Willibrord2.0Bodegra-
ven@sintjandd.nl.

Paula, Peter, Colette,  
Liesbeth, Ria en Lia

mailto:jp.vanderhaas%40gmail.com?subject=
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:jp.vanderhaas%40gmail.com?subject=
mailto:Willibrord2.0Bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:Willibrord2.0Bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
..... www.kerkomroep.nl/kerken/00015

Secretariaat
di-wo-do ochtend ...... 9.00-12.00 uur  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
R.K.-parochie St. Jan de Doper inz 
Joh.Doper Boskoop

Overleg
Pastoraatgroep: 
4e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e dinsdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers

Over Ons

Gisteren was ik bij de Sint Jan de 
Doperdag in Gouda. Mooi hoe alles 
tot stand komt met de bijdragen 
van veel vrijwilligers afkomstig uit 
de acht kerken waaruit onze pa-
rochie bestaat. Ik was trots op de 
Boskoopse vrijwilligers door hun 
bijdrage in de viering, in de keuken 
of op de achtergrond. Ik beschrijf 
het maar heel eenvoudig en wil 
geen vrijwilligers overslaan, ik 
waardeer hun bijdrage en bedank 
hen voor hun tijd en betrokken-
heid. Ouderwets gezegd maar wel 
passend bij die dag: wat deed het 
me deugd om ook kerkgangers uit 
Boskoop te zien!
Aan het einde van deze week op 
zaterdag, in combinatie met onze 
vrijwilligersmiddag, vieren wij als 
Boskoopse geloofsgemeenschap 
onze H. Joannes de Doperdag. 
Onze parochie heet Sint Jan de 
Doper maar onze geloofsgemeen-
schap heeft dezelfde heilige als 
patroon van oudsher en dan ge-
noemd als H. Joannes de Doper.
Parochie en lokale geloofsge-
meenschap, allebei belangrijk om 
het draaiend te houden. Naast 
het centrale parochiebestuur is 
ook een goed lokaal bestuur on-
misbaar. Wij zouden in de huidige 
tijd daar ook graag een verjonging 
zien! Neem de stap zelf om infor-
matie in te winnen, of geef een 

suggestie. Het is niet zo ingewik-
keld en kost echt niet veel tijd!
In de pastoraatgroep hebben we 
heel recent een wisseling van de 
wacht gehad. Nic Fase heeft in-
middels afscheid genomen na vele 
jaren van directe betrokkenheid 
maar vond een goede opvolger 
die zich hiernaast voorstelt. Super 
bedankt Nic en welkom Kees!

Namens pastoraatgroep  
en locatieraad, 

Tineke Verbakel

Mijn naam, Kees Vreeburg, ik 
ben getrouwd met Carla en sa-
men hebben we drie kinderen 
en vijf kleinkinderen. Sinds 2019 
schrijf ik voor de Kleine Onderons 
de In Memoria, omdat ik toch al 
meezong bij uitvaarten. Tijdens 
de coronaperiode mochten de 
koren niet zingen en ben ik ge-
vraagd om als cantor in onze 
parochie te komen. Sinds die tijd 
ben ik ook lid van het Joannes 
de Doper koor waarin ook mijn 
vrouw al jaren actief is. Ik zing 
ook in de Goede Herder Parochie 
in Zoeterwoude, al bijna 60 jaar.
Mijn andere vrijwilligerswerk-

zaamheden: ik ben lid van de 
ziekenbezoekgroep, zing eens 
per twee weken met een aantal 
bewoners van zorgcentrum Flor-
avita oud Nederlandse liedjes 
en met enige onregelmatigheid 
tijdens de vieringen in het zorg-
centrum. Jarenlang heb ik een 
bestuursfunctie gehad bij de 
Zonnebloem afdeling Boskoop en 
bij Die Gouwe Sanghers. Toen Nic 
Fase mij vroeg zijn plaats in de 
Pastoraatgroep over te nemen 
heb ik even bedenktijd gevraagd, 
toegestemd en neem dus vanaf 
nu zijn plaats over.

Kees Vreeburg

Even voorstellen
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Gedoopt
Kacper Kruzel, zoon van Tomasz  

en Agnieszka Kruzel

Openingstijden 
secretariaat in de 
zomervakantie 

In de komende zomermaanden is 
het secretariaat beperkt geopend. 
Van maandag 21 juli tot en met 
vrijdag 25 juli is het secretariaat 
geopend op dinsdag- en don-
derdagochtend van 09.00 uur tot 
12.00 uur. 
Van maandag 28 juli tot en met 
vrijdag 22 augustus is het secre-
tariaat geopend op dinsdagoch-
tend van 09.00 uur tot 11.00 uur. 
Van maandag 25 augustus tot en 
met vrijdag 29 augustus is het 
secretariaat geopend op dinsdag- 
en donderdagochtend van 09.00 
uur tot 12.00 uur. 
Mail wordt in de vakantie elke dag 
gelezen. Voor dringende pasto-
rale vragen kunt u bellen met de 
pastor van dienst: 0182-639586. 
Spreek een boodschap in als de 
pastor niet direct de telefoon kan 
beantwoorden. U wordt dan zo 
spoedig mogelijk teruggebeld.

Start van het 
seizoen 

Op zaterdag 20 september vieren 
we weer de start van het nieuwe 
seizoen. In deze viering eren we 
ook een aantal van onze vrijwil-
ligers voor hun inzet voor de ge-
loofsgemeenschap.

Dag van de aandacht 2025 

In samenwerking met de Zonne-
bloem, de Vrijzinnige Protestant-
se Gemeente, de RK geloofsge-
meenschap H. Joannes de Doper, 
de Christelijke Gereformeerde 
Kerk en de Protestantse Ge-
meente Boskoop organiseren we 
in het weekend van 13-14 sep-
tember 'Dag van de aandacht'. In 
iedere kerk zal er aandacht zijn 
voor de 'Dag van de Aandacht' en 
er zal een collecte plaats vinden. 
Thema van dit jaar is ‘Ontmoeting'. 
U wordt na de viering uitgeno-
digd om nog even gezellig een 
kopje koffie te komen drinken.

•	 Zondag 14 september om 
09.00 uur: RK geloofsgemeen-
schap H. Joannes de Doper, 
A.P. van Neslaan 50

•	 Zondag 14 september om 

09.30 uur: Protestante Ge-
meente Boskoop, Kerkplein 3

•	 Zondag 14 september om 
10.00 uur: Vrijzinnige Protes-
tante Gemeente, Burgemees-
ter Colijnstraat 24

•	 Zondag 14 september om 
09.30 uur: Christelijke Gerefor-
meerde Kerk, Parklaan 1B

Wij willen u vragen om een atten-
tie thuis te brengen bij iemand die 
wel aandacht kan gebruiken. Dit 
kan opgehaald worden op vrijdag 
12 september tussen 19.00-19.30 
uur of na afloop van de viering. 
Even aandacht en even een praa
tje, daar maakt u de ander beslist 
blij mee. U komt toch ook?

Werkgroep 'Dag van 
de aandacht'

Expositie 

In de maanden september en ok-
tober zullen Rinie Stolwijk en Els 
de Natris weer bij ons exposeren. 
U bent weer van harte welkom 
om de mooie schilderijen van de 
dames te komen bewonderen. In 
het weekend van 4 en 5 oktober 
zal de parochiezaal open zijn in 
het kader van de expositie 'de 
Schone van Boskoop'. Daar zullen 
ook nog andere exposanten aan-
wezig zijn, o.a. Netty van Jaars-
veld met haar beeldhouwwerken.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Ledenadministratie
E-mail: ....... leden.gouda@sintjandd.nl 

Coördinatieteam Gouda
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ............ VACATURE  
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann  
Welkomsteam: .................... Jos Kluiver
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL59ABNA0904859827

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Ons programma over de elemen-
ten is inmiddels afgesloten en 
we hebben een principebesluit 
genomen om in het komende sei-
zoen de mens en het goede doel 
dichtbij centraal te stellen. Voor 
iedereen herkenbaar en prak-
tisch.
Verder is het inmiddels duidelijk, 
dat we op zondag 26 oktober ons 
tienjarig jubileum als Groene Kerk 
willen en kunnen vieren! Groene 
kerk: zorg voor mens en aarde. 
Dichtbij mensen en passend in 
deze tijd willen we een warme 
kerk zijn in Boskoop uitgaande 
van Gods schepping en dat ook 
in de vieringen en in de praktijk 
laten zien. U hoort van ons!

Agenda 

Ankerzondagen: 28 september, 
26 oktober, 23 november,  
21 december en 24 december
Ontbijtbijeenkomsten:  
29 augustus, 26 september,  
31 oktober en 28 november van 
9.30 uur tot 10.30 uur

Open Monumentendag 
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Boskoopse gebedshuizen die 
deelnemen aan de Open Monu-
menten- en Nationale Orgeldag 
op zaterdag 13 september 2025. 
Thema is: ‘Gebouw(d) om te blij-
ven’. Binnen de openstellingstij-
den kunnen de bezoekers overal 
vrij binnenwandelen en op speci-
ale tijden staan in de gebedshui-
zen weer één of meerdere activi-
teiten gepland. Meer info hierover 
vindt u in de Kleine Onderons. De 
dag wordt om 16.00 uur afgeslo-
ten met een slotconcert in de 
Dorpskerk. Openingstijden:

•	 Ichthuskerk aan de Mendel-
weg 10.00-12.30 uur

•	 De Stek aan de Puttelaan  
10.00-13.00 uur

•	 Het Kleine Kerkje aan de BC 
straat - 10.00–15.00 uur.

•	 Open Poort aan de Parklaan  
10.00–15.00 uur 

•	 Moskee Arrahman aan de  
Vogellaan - 12.30–14.30 uur

•	 H. Joannes de Doper aan de 
A.P. van Neslaan 
12.00–16.00 uur

•	 Dorpskerk aan het Kerkplein  
10.00-17.00 uur

Eerste Heilige Communie

Het afgelopen jaar zijn we op 
meerdere momenten bij elkaar 
gekomen om te luisteren naar 
Bijbelverhalen, een rondleiding 
te krijgen door de kerk in Moor-
drecht en te praten over wat bij-
voorbeeld 'vergeving' en de 'eu-
charistie' betekenen. Maar op 25 
mei jl. was het dan eindelijk zo ver 
voor vier kinderen uit de geloofs-
gemeenschappen van Gouda en 
Moordrecht: zij mochten voor het 
eerst ter communie gaan. Een 
beetje zenuwachtig van te voren, 
maar na een gezellige en knusse 
viering, waarin ze zelf ook actief 
mochten helpen met het aandra-
gen van de gaven en het lezen 
van de voorbeden en het wel-
komstwoord, waren er vier stra-
lende gezichten. 

Dank aan iedereen die erbij was 
met de viering of die het op een 
andere manier tot een onverge-
telijk moment voor deze kinderen 
heeft gemaakt. En jongens en 
meisjes, we hopen jullie natuurlijk 
nog vaak terug te zien. Welkom!
Namens werkgroep EHC Gouda/
Moordrecht,

Margrit en Marlieke

ZORG VOOR 
MENS EN AARDE

Impressie Vrijwilligersdag
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Barnabas 

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het vieringen- 
rooster.
Livestream: ...............................................
....... kerkdienstgemist.nl/stations/399

Grote Haven 8, 2851 BM  Haastrecht	

Secretariaat 
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .......................... 0182-382455
............................................. 06-43135811
E-mail: ......... haastrecht@sintjandd.nl

Coördinatieteam
Welkomstteam: .................... Ria Streng
Altaarteam: ......................... Els Ackema
Infoteam: ............................... Ria Streng
Beheerteam: .............. Adriaan Houdijk
Zorgteam: .. Tiny Houdijk-Steenkamer
Penningmeester: ... Marco Hogerwerf

Overige diensten
Ledenadministratie: ....... Tinus Streng
Beheer koffiezaal: ......... Lida Verdoold
Begraafplaats: ............. Joanna Dekker
HAPIS: ........................... Erna Erberveld

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL48 RABO 013 325 59 48

Financieel
Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17
Website: .... www.barnabasparochie.nl 
............................ (tbv Actie Kerkbalans)
Intenties e.d.: NL71 RABO 0361 4102 04

Redactie De Voorloper .. Diana Kruse
....... redactie.haastrecht@sintjandd.nl
Kopij informatieblad ............................
........................ haastrecht@sintjandd.nl
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Familieberichten
Gedoopt
Eliab M. Brauckman
Maimouna E. Jalloh
Nathalie M. J. Schildmeyer
Angelica M. J. Schildmeyer

Overleden
Mevr. L.W. Janssen - Kasteelen
Dhr. A.J.W. van Haaren
Mevr. M. Geers - van Schaik
Dhr. G.J.F. Droog
Mevr. J.H.M. van Kouwen
Dhr. E.F. Bruining
Mevr. E.M.A. Jansen - Jacobs
Mevr. A.C. Smeets - Mulders
Mevr. J.T. Groenendijk - de Wit
Mevr. J.S.M. Vermeij - Overkamp
Mevr. J.M. Faaij - Merkestijn
Dhr. R.B.J.M. Rijsemus
Mevr. A.E. Hoppenbrouwers -  

Snelleman
Mevr. G.S. Rozendaal - Smit
Mevr. M.G. Carels - Pronk
Dhr. G.A. van Werkhooven
Dhr. P.J. van Leeuwen
Mevr. A.M. Helmes - Buitendijk
Dhr. A.J. Overkamp
Mevr. H.M. Cleuren - Wienen
Dhr. C.J.T. Schilder
Dhr. F.J.L.M. Antonissen

Maaltijd met elkaar 

'Zomaar een zondagmiddag door 
het jaar. In de kerk heerst nog 
een serene rust, maar de Anto-
niuszaal is een en al bedrijvig-
heid. Soep wordt opgewarmd, 
eieren gekookt, mandjes gevuld 
met brood en schaaltjes met 
heerlijk broodbeleg. Spontaan 
worden er extra  lekkernijen ge-
serveerd  door een kerkganger. 
Zelfs aan de servetten wordt 
de nodige creatieve aandacht 
besteed.

Na afloop van de viering stroomt 
de Antoniuszaal vol met mensen 
om met elkaar te genieten van de 
maaltijd. Sommigen komen steeds 
opnieuw, anderen laten zich voor 

het eerst verrassen. Na een kort 
gebed wordt er begonnen met 
eten. Gezelligheid, nieuwe ont-
moetingen, maar ook echt even 
tijd om bij te praten met iemand, 
allerlei leeftijden door elkaar. Wan-
neer de eerste mensen klaar zijn 
wordt de gezelligheid verplaatst 
naar de keuken voor de afwas.'

'Zomaar een zondag' schreef ik, 
maar het is veel meer. Wat aan het 
begin van het jaar door de aange-
paste kerktijden als proef begon 
werd door de deelnemers steeds 
enthousiaster begroet. Immers, 
wat is er mooier dan te mogen 
groeien als gemeenschap door 
samen te delen, te eten of ge-
woon samen te zijn? Jezus deed 
het ons al voor 2.000 jaar geleden 
in de maaltijden met zijn vrienden.

Iedereen is van harte welkom om 
aan te schuiven na afloop van 
de zondagse vieringen van 17.00 
uur. En mocht u het leuk vinden 
om ook een keer zelf iets mee te 
nemen, lekker!  

Marlieke Moons

Berichten van 
het secretariaat 

Voor het beantwoorden van vra-
gen, het opgeven van aanmeldin-
gen en het voordragen van paro-
chianen die in aanmerking komen 
voor het bloemetje van de week is 
het secretariaat telefonisch be-
reikbaar op maandag, woensdag 
en vrijdag van 9.30 – 12.00 uur via 
0182-523801 of per e-mail gou-
da@sintjandd.nl.

Informatieblad 
en de Voorloper 
per e-mail

U kunt het Informatieblad en de 
Voorloper digitaal ontvangen door 
dit via de homepagina van de web-
site aan te geven. Voor hulp kunt u 
contact opnemen met het secre-
tariaat.

PCI / Diaconie
 
Ontbijtbijeenkomsten
Elke laatste vrijdag van de maand 
organiseert de werkgroep Diaco-
nie in de H. Josephkerk ontbijtbij-
eenkomsten. De data vindt u in de 
agenda.

Stille getuige

In de nacht van 24 op 25 mei is er 
ingebroken in de Barnabaskerk in 
Haastrecht. De inbrekers hadden 
het voorzien op de offerblokken 
en geldpotjes die her en der in de 
kerk stonden of waren verankerd 
in de muren. Er is daarbij grof 
geweld gebruikt en veel schade 
aangericht. De politie heeft 
sporenonderzoek gedaan en 
we hopen dat de daders erop 
aangesproken kunnen worden.
De buit, bestaande uit muntgeld, 
staat niet in verhouding tot wat 
er is stukgemaakt: deze foto is 
daar een stille getuige van! Op dit 

offerblok staat heel toepasselijk 
'Restauratiefonds'. De inhoud 
ervan is helaas verdwenen. 
We zijn van plan om beveili-
gingscamera’s aan te schaffen. 
Deze dienen uiteraard geplaatst 
te worden en ook de schade 
moet weer worden hersteld. 
Met de collecte op 15 juni jl. 
(Barnabasfeest) hebben we al 
een mooi bedrag opgehaald, 
maar uw gift is en blijft van 
harte welkom. Ook uw hulp 
en/of expertise bij het herstel 
(restaureren) of plaatsen van 
camera’s is zeer gewenst. U kunt 
hiervoor contact opnemen met 
Adriaan Houdijk.

http://www.sintjandd.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/399
mailto:haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
http://www.pci-werkgroepgouda.nl
https://pci-werkgroepgouda.nl
http://www.barnabasparochie.nl 
mailto:redactie.haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:haastrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
.... www.kerkomroep.nl/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht	
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
...... t.n.v. St. Jan de Doper, Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 

Ze zijn er!

We kennen ze allemaal, ze zijn 
er altijd. Het zijn mensen, zoals 
u en ik. Je ziet ze, maar je ziet 
niet wat ze doen, want dat doen 
ze het liefst heel onopvallend, 
zonder veel opschudding. Het 
zijn vrijwilligers die er gewoon 
zijn en in al hun eenvoud een 
waardevolle bijdrage leveren 
aan onze kerkgemeenschap. 
Dit jaar, tijdens ons jaarlijkse 
Barnabasfeest, werden er een 
aantal in het zonnetje gezet. 
Ook al hadden zij dat het liefst 
van achter een wolkje beleefd.

Maar voor Tiny en Adriaan Houdijk, 
Ria en Tinus Streng, Hans Bakker, 
Adri de Ruiter en Dora van Eijk 
was er toch echt applaus, een 
oorkonde, een cadeau, bloemen 
én een plek vooraan in de kerk 
om hen te laten weten, dat we 
ontzettend dankbaar zijn voor 
hun, soms al 50 jaar lange, inzet 
voor de kerk. Ook Willy van der 
Vlist hoorde dit jaar bij de lijst 
van te-huldigen-vrijwilligers. Zij 
nam dit achter de schermen in 
ontvangst.

Hun werk varieert van tuinieren 
tot ledenadministratie, van het 
schoonhouden van kerk en 
pastorie tot bezoekjes brengen 
namens de contactgroep, van 
stencilen, onderhoud kerkhof 
tot gastvrouw en bezorging 
Voorloper, van bloemenverzorger 
tot lector. Het is teveel om op 
te noemen. En het is ook zo 
onmisbaar om de gemeenschap 
mee draaiende te houden. We 
hopen natuurlijk dat zij dit werk 

H
aastrech
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blijven doen, maar ook dat zij een 
inspiratie mogen zijn voor ons 
allemaal. 

Vrijwilligerswerk is onlosmakelijk 
verbonden aan het in stand houden 
van onze geloofsgemeenschap. Er 
is altijd wel iets te doen en vele 
handen maken licht werk. Dus 
voelt u zich geroepen om ‘iets’ te 
doen voor onze Barnabasparochie, 

aarzel dan niet en laat het weten. 
En voor u het weet zeggen de 
mensen ook van u: ze/hij is er!

Mocht u ook iemand kennen, 
die volgens u in aanmerking 
komt om in het zonnetje gezet 
te worden, geef dit dan door 
aan het Altaarteam van onze 
geloofsgemeenschap.

Diana Kruse

Nalatenschap aan de kerk

Wij hebben als geloofsgemeen-
schap St. Johannes Onthoofding 
een legaat mogen ontvangen 
van een in de afgelopen periode 
overleden parochiaan. Dit nala-
tenschap is een bijzonder gebaar 
dat niet alleen de gemeenschap 
ondersteunt, maar ook de waar-
den en overtuigingen die tijdens 
haar leven belangrijk waren in 
stand houden.
Vanuit de diaconie werd mevrouw 
regelmatig thuis bezocht, na een 
periode van afnemende gezond-
heid is zij opgenomen in een ver-
zorgingshuis buiten de parochie. 
Een van de vrijwilligers van de 
diaconie heeft in de periode dat 
zij daar woonde het contact met 

haar steeds onderhouden. Deze 
bezoeken zijn wederzijds als heel 
wam en waardevol ervaren. Hier-
door rijkt haar nalatenschap ver-
der dan alleen het legaat.
Dit legaat helpt om wensen die 
we als locatie hebben te reali-
seren. Heel concreet: het zaaltje 
naast de kerk is inmiddels opge-
knapt en wij zullen binnen afzien-
bare tijd starten met het verbete-
ren van het straatwerk rondom 
onze kerk. Ook is het mogelijk om 
het geloof te blijven verspreiden 
en onze missie voort te zetten, 
zoals de inzet voor hulpbehoe-
vende medemens. Wij zijn zeer 
dankbaar voor dit legaat.

De locatieraad, Ad Spruijt

Actie Kerkbalans 2025

Begin dit jaar hebben wij de actie 
Kerkbalans bij u onder de aan-
dacht gebracht: “Geef vandaag 
voor de kerk van morgen”. Een ac-
tueel thema, want als kerk willen 
we nu, maar ook in de toekomst 
van waarde zijn en blijven voor de 
mensen die verbinding en verdie-
ping zoeken. Velen van u hebben 
een bijdrage gedaan. Het liefst 
zouden wij iedereen persoonlijk 
hiervoor willen bedanken, maar 

dat lukt natuurlijk niet. Daarom 
via deze weg, hartelijk dank voor 
uw bijdrage. Mocht u de actie ge-
mist hebben, uw bijdrage is nog 
steeds van harte welkom.
Uw bijdrage kunt u overmaken 
op NL 90 RABO 034 300 0911, 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding, 
Moordrecht ovv Kerkbalans 2025. 

Namens de locatieraad,
Sjaak Langelaan,  
penningmeester

Oogstdankdag

Op zaterdag 21 september staat de 
viering in teken van Oogstdankdag. 
In de kerk staan tafels waarop ook 
dit jaar onze verschillende gaven 
worden verzameld. De opbrengst 
(ook de collecte) gaat naar een 
goed doel, dit zijn de zusters van 
Moeder Theresa.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/kerken/20358
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
..... www.kerkomroep.nl/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................ 	0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: ....................... 	Leo van Zoest
Secretaris: ............................ VACATURE 
Penningmeester: ....... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: ................. 	06-10193167
E-mail: .......................................................  
....... jokedejongvernooij@hotmail.com

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Zomerzangavond in Reeuwijk 

Vanaf 23 juli is er iede-
re week in één van de 
Reeuwijkse kerken een 
zomerzangavond. Deze 
begint om 19.00 uur 
en duurt tot 20.00 uur. 
Na afloop drinken de 
aanwezigen met elkaar 
koffie of thee (voor de 
kinderen is er limonade) 
en bespreken we de afgelopen 
avond en die van de volgende 
week.

Het schema voor deze avonden is:
23 juli – H.H. Petrus en Paulus-

kerk, Reeuwijk-Dorp
30 juli - Elim, wordt gehouden in 

De Ark
6 augustus - Hervormde kerk 

Sluipwijk

13 augustus - H.H. Petrus en 
Pauluskerk

20 augustus - De Ark
27 augustus - Ichthuskerk

We willen er met elkaar een muzi-
kaal geheel van maken. Vind u het 
leuk om te zingen, dan bent u van 
harte welkom op (één van) deze 
avonden.

Beraad van Kerken Reeuwijk

Familieberichten
Gedoopt
Fabiënne Maria Suzanne  

Versloot 

Overleden
M.H.A.T. (Marian) Slaman-van 

Leeuwen
M.H. (Martien) van Leeuwen
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Hooravond 13 mei 2025

Op dinsdag 13 mei was onze 
jaarlijkse ‘Hooravond’ van de 
RK Kerk. Na de opening van de 
avond door Pastoor van Klave-
ren was er een kort overzicht 
van gebeurtenissen in het af-
gelopen jaar.

Zo was er dit jaar de aankondiging 
dat Pastoor van Klaveren de St. 
Jan de Doper parochie gaat ver-
laten en in zijn plaats komt Pas-
toor Langerhuizen.

Het nieuwe liturgie rooster met 
niet iedere zondag meer een vie-
ring maar om de week op zater-
dag avond. Ook geen Woord en 
Communievieringen meer in het 
weekend. De oecumenische vie-
ringen zijn weer uitgebreid naar 
drie met de Goede Vrijdagviering 
erbij. Verder waren er weer mooie 
vieringen met Palmpasen, de 
scouting en tijdens de carnaval. 
Ook de openluchtviering op 29 
juni 2024 samen met alle vrijwil-
ligers was een hoogtepunt. De 
vrijwilligers in Reeuwijk waar de 
geloofsgemeenschap zo trots 

op is: ze staan er ieder jaar toch 
maar weer. Dit houdt de gemeen-
schap draaiend.

Na het jaaroverzicht was er het 
financiële gedeelte. Jos kon de 
mensen mededelen dat het in 
Reeuwijk best wel goed gaat. Er 
waren bijna geen vragen over de 
financiën dus konden we snel 
door naar het volgende punt van 
de agenda: de Locatieraad. Dit 
jaar zijn er drie leden die ermee 
stoppen: Anja Zijp na vier jaar se-
cretariaat, William Olsthoorn na 
acht jaar beheer, Jos Dorresteijn 
na elf jaar financiën. Leo sprak 
de mensen toe en bedankte 
hen voor hun  geleverde werk in 
de afgelopen jaren en bood een 
cadeau en een bloemetje aan. In 
de plaats van de drie afscheidne-
mende leden zijn er twee nieuwe 
locatieraad leden aangetreden: 
Silva Brouwer gaat de financi-
ën doen; Wim Olsthoorn neemt 
beheer voor zijn rekening. An-
nemiek Heemskerk zit al in de 
locatieraad en wordt de nieuwe 
secretaris. Samengevat leveren 

we als locatieraad één persoon 
in. 

Na de pauze was er het verhaal 
over de overleden Paus Francis-
cus en zijn nalatenschap. Pastoor 
van Klaveren kon hier heel mooi 
over vertellen net als over zijn aan-
wezigheid bij de uitvaart van Paus 
Franciscus. We hadden tot slot de 
rondvraag en Leo van Zoest sloot 
af met een mooi gedicht. 

De Locatieraad

Bericht vanuit de Beheercommissie

Het is de laatste tijd wat stil ge-
weest vanuit de beheercom-
missie, wat in principe een goed 
teken is: het betekent dat alles 
goed blijft draaien. Toch willen we 
graag even een bericht delen.
Allereerst willen we mededelen 
dat William heeft aangegeven de 
commissie te verlaten. Na acht 

jaar trouwe inzet, waarin hij niet 
alleen als notulist fungeerde, 
maar ook als contactpersoon voor 
de locatieraad, richt hij zich nu 
op andere projecten. Wij betreu-
ren zijn vertrek en willen William 
hartelijk danken voor zijn enorme 
bijdrage en inzet.
Door zijn vertrek komt er een plek 

vrij in de beheercommissie. Mocht 
je interesse hebben om het team 
te komen versterken, dan horen 
we dit graag! vier à vijf keer per 
jaar gezellig bij elkaar komen om 
het complex te onderhouden is 
toch onweerstaanbaar.
Daarnaast ontvangen we regel-
matig complimenten over het Ò

Openingstijden 
secretariaat in de 
zomervakantie

Van 21 juli tot en met 29 augus-
tus is het secretariaat alleen ge-
opend op woensdagochtend van 
09.00-12.00 uur.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
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mailto:jokedejongvernooij%40hotmail.com?subject=
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
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De pen van ... Wendy de Keijzer

Weerzien dopelingen

Scouting Reeuwijk viert 80-jarig jubileum

Mijn naam is Wendy de Keijzer. Bij 
het verschijnen van deze Voorlo-
per ben ik 20 jaar. Toen ik geboren 
werd, hebben mijn ouders mij oe-
cumenische gedoopt, aangezien 
mijn moeder katholiek is en mijn 
vader hervormd. Op dit moment 
ga ik nog steeds naar allebei de 
kerken. Ook heb ik daar mee ge-
zongen met het kinderkoor Jong 
Aidomen. En ben ik nu bezig met 
een verdieping cursus voor de 
geloofsbelijdenis in de protes-
tante kerk.  
De voorbereidingen van de Eer-
ste H. Communie heb ik nog 
meegemaakt op de GMS, van 
juf Wil. Zij kwam speciaal naar 
school om ons te begeleiden. Ik 
weet niet beter dat de katholieke 
vieringen in de Petrus en Paulus-

kerk zijn. Na mijn communie ben 
ik begonnen als misdienaar en u 
kunt mij nu nog regelmatig zien 
als acoliet. 
Maar als u langs de Breevaart 
rijdt, dan ben ik ook regelmatig 
te vinden op het water, in een 
skiff (1-persoonsboot) of in een 
wedstrijdboot met twee of vier 
roeiers. Toen ik nog wat meer 
vrije tijd had, ben ik ook kinderen 
vanaf een jaar of zeven gaan be-
geleiden met het leren van roeien. 
Zo kwam ik erachter, dat ik kin-
deren begeleiden erg leuk vind. 
Vorig jaar heb ik de opleiding van 
onderwijsassistente afgesloten 
en ik ben doorgestroomd naar 
het HBO. Hier volg ik nu de Pabo/
Halo. Dit is een dubbele oplei-
ding voor sportdocent en voor 

basisschooljuf. Ik loop nu al een 
jaar stage in Zoetermeer, door 
regelmatig lessen te verzorgen 
in groep 4 en gymlessen voor alle 
groepen. Het mooie vind ik om de 
ontwikkeling van de leerlingen te 
zien en ze te zien groeien. 
Ik geef de pen door aan...

Zondag 25 mei mochten we in de 
H.H. Petrus en Pauluskerk de kin-
deren Noek, Stan, Nils, Elin, Cleo, 
Roel en Fabienne verwelkomen. 
Zij zijn in de afgelopen drie jaar 
gedoopt. Helaas waren vier do-
pelingen verhinderd. De baby’s 
van toen zijn nu lieve, vrolijke 
peuters die kunnen lopen, lachen 
en een beetje praten. Fabienne, 
die binnenkort haar Eerste Heili-

ge Communie ontvangt, werd in 
deze viering gedoopt door pas-
toor Langerhuizen wat het extra 
feestelijk maakte. Na afloop van 
de viering was het een gezellige 
bijeenkomst in de pastorie met 
koffie/thee/limonade en wat lek-
kers voor groot en klein.

Terwijl de kinderen bij de crèche 
speelden, kregen de ouders een 

rondleiding door de kerk en wer-
den enkele liturgjsche gebrui-
ken toegelicht. Ook werd de trap 
naar de toren beklommen voor 
het mooie uitzicht beneden in 
de Kerk. Tenslotte was er voor de 
kinderen een cadeautje als herin-
nering aan deze mooie ochtend.

De organisatie  
dopelingenbijeenkomst

Scouting Reeuwijk is ontstaan 
in 1945. Zij vieren dit jaar hun 
80-jarig bestaan. Kinderen van 
vijf tot twintig jaar kunnen te-
recht in verschillende groepen. 
Hier brengen ze de tijd door met 
leeftijdsgenoten, ze leren van 
elkaar en beleven een gezellige 
tijd. Van spelletjes, kampvuren 
tot bowlen. Wat er op een avond 
gedaan wordt, is heel divers 
en afhankelijk van de leeftijd. 
Bij Scouting Reeuwijk worden 
er vrienden voor het leven ge-
maakt. 

Bij het schrijven van dit stukje 
staat er een groot feest voor de 

deur. De voorbereidingen zijn in 
volle gang door de vele vrijwilligers 
die de scouting telt. Op vrijdag 27 
juni is er een reünieborrel geweest 
voor iedereen, die in de afgelopen 
jaren iets voor Scouting Reeuwijk 
heeft gedaan: leiding geweest of 
actief bij één van de vele com-

missies. Zaterdag 28 juni was de 
familiedag met voor elk wat wils, 
zoals: klimmuur, laser-gamen, rad 
van fortuin, eten, drinken en meer.

Jaarlijks gaan de scouts een 
week op scoutingkamp. Vanaf de 
oprichting is er voorafgaand aan 
het kamp een viering in de kerk of 
buiten om zegen te vragen over 
het welslagen van een veilige 
kampweek. Dit jaar op zaterdag 
19 juli om 9.00 uur. Daarna zwaai-
en familieleden de bussen uit om 
te vertrekken naar Ommen voor 
een fantastische week.

Namens het secretariaat,
Leny van Leeuwen
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onderhoud van de tuinen en 
de begraafplaats. Dit werk wordt 
uitgevoerd door een (te) kleine 
groep vrijwilligers. Om hen te 
ondersteunen en het onderhoud 
ook in de toekomst goed te kun-
nen blijven uitvoeren, zijn we op 
zoek naar extra vrijwilligers. Het 
gezegde ‘veel handen maken licht 
werk’ is hier zeker van toepassing.

Tot slot willen we je op de hoog-
te brengen van wat restauratie-
werkzaamheden. De laatste ja-
ren leek het rustig op dat gebied, 

maar achter de schermen is er 
hard gewerkt. Zo is bijvoorbeeld 
de zolder van de kerk schoon-
gemaakt en behandeld tegen 
motten. Als laatste stap van deze 
onderhoudssubsidie moet de 
vieringtoren van de kerk hersteld 
worden. De vorige restauratie, 
15 jaar geleden, was helaas niet 
voldoende. Daarom moeten we 
de toren opnieuw aanpakken. We 
hopen met de lessen van toen het 
herstel voor langere tijd goed te 
kunnen uitvoeren en rekenen op 
de medewerking van het Bisdom, 

zodat we in juni kunnen starten.
Na de zomervakantie staat er ook 
een schilderbeurt voor de pasto-
rie op de planning. De pastorie zal 
dan in de steigers staan, en we 
zullen proberen tegelijkertijd de 
rookgasafvoer van de verwarming 
te herstellen.
We zijn ons ervan bewust dat 
deze werkzaamheden enige over-
last kunnen veroorzaken, maar we 
hopen op uw begrip en medewer-
king.

De Beheercommissie

Ò
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
...... www.kerkomroep.nl/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ................................. VACANT 
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .................... Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......................... Ruud Vink    

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen	
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Bestuur: .............. Octave Coenegracht
................... Els Kemp, Evelien Koemans
................ Lydia de Koning, Magda Sirre

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ....... waddinxveen@sintjandd.nl

R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Bartholomeus 

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het vieringen- 
rooster.
Livestream: ...............................................
....... kerkdienstgemist.nl/stations/220

Wal 61, 2871 BC Schoonhoven	

Secretariaat 
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .......................... 0182-382455
............................................. 06-43135811
E-mail: ...... schoonhoven@sintjandd.nl

Coördinatieteam
Welkomstteam: ........ Sandra de Kruijf 
Altaarteam: ................... Hans de Jong 
Infoteam a.i. ........ Joke van den Berg 
Beheerteam: ....... Gerhard Wortelboer
Zorgteam: …............ Cecilia Hoogendijk 
Penningmeester: ... Sjaak Oosterlaken

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL48 RABO 013 325 59 48

Financieel
Actie Kerkbalans:  .....................................
..................... NL79 INGB 0001 4600 00 
Web: .. www.bartholomeusparochie.nl
.......................... (tbv Actie Kerkbalans)
Misintenties e.d.: ...................................... 
..................... NL10 INGB 0000 1138 15

Redactie De Voorloper ........ VACANT
...............................................................
Kopij informatieblad ............................
................... schoonhoven@sintjandd.nl

Terugblik Nationale Zilverdag 

Viering Eerste Heilige Communie  

Op Tweede Pinksterdag vond de 
Nationale Zilverdag weer plaats. 
De laatste keer dat we onze kerk 
hadden opengesteld tijdens de 
Nationale Zilverdag in Schoonho-
ven lag alweer enkele jaren ach-
ter ons. Een reden te meer om dit 
jaar ons kerkelijk zilver en natuur-
lijk ook het interieur van onze kerk 
weer aan het publiek te tonen.

Het was leuk om geïnteresseer-
den uitleg te mogen geven over 
ons getoonde kerkelijk zilver en 
de kerk. Het bezoek aan de kerk 
was ten opzichte van vorige edi-
ties wat minder maar desondanks 
hebben er leuke en interessante 
gesprekken plaatsgevonden. We 
hebben mensen mogen ont-
vangen uit verschillende delen 
van Nederland, onder andere uit 
Noord-Limburg en Enschede. 

Zelfs een echtpaar uit Didam, dat 
getrouwd is in onze kerk.
Ook uit eigen omgeving hebben 
we mensen mogen ontmoeten.

De dag werd muzikaal begeleid 
door de mooie klanken van ons 
Mitterreitherorgel uit 1784.
Met dank aan de organisten wel-
ke hun medewerking hieraan 
hebben verleend. Ook een woord 
van dank aan de vrijwilligers die 
deze dag hun steentje hebben 
bijgedragen.

Yvonne de Jong

Op zondag 1 juni 2025 vond in 
de Sint Victorkerk in Waddinx-
veen een feestelijke en drukbe-
zochte Eerste Heilige Commu-
nieviering plaats. De kerk was 
tot in de laatste bank gevuld 
met familieleden, vrienden en 
parochianen die samenkwamen 
om dit bijzondere moment met 
de communicanten te vieren.

De kinderen zelf speelden een 
actieve rol in de viering: iedere 

communicant had een eigen taak, 
van het lezen van de voorbeden 
tot het aandragen van de gaven. 
Het was mooi om te zien hoe be-
trokken en enthousiast zij waren. 
Alle communicanten zagen er 
stralend uit in hun feestelijke 
kleding, klaar om dit belangrij-
ke sacrament te ontvangen. Het 
werd een gedenkwaardige dag 
vol vreugde, verbondenheid en 
geloof, die nog lang in ieders her-
innering zal blijven.

Waddinxveen

Familieberichten
Overleden
Wil Goudriaan

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/220
mailto:schoonhoven%40sintjandd.nl?subject=
https://pci-werkgroepgouda.nl
https://pci-werkgroepgouda.nl
http://www.bartholomeusparochie.nl
mailto:schoonhoven%40sintjandd.nl?subject=
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Oneven weken: 
19/20 juli, 2/3 aug., 16/17 aug., 30/31 aug.  

13/14 sept., 27/28 sept.

Even weken: 
26/27 juli, 9/10 aug., 23/24 aug., 6/7 sept.,  

20/21 sept.

Zaterdag Zondag Zaterdag Zondag

17.00u 19.00u 9.00u 11.00u 19.00u 9.00u 11.00u 17.00u

Bodegraven EV EV

Boskoop EV EV

Gouda EV EV

Haastrecht EV EV

Moordrecht EV Gebedsv.

Reeuwijk EV EV

Schoonhoven EV EV

Waddinxveen Gebedsv. EV
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Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

Gebedsv. = Gebedsviering; EV = Eucharistieviering. Meest actuele informatie op de website www.sintjandd.nl/vieringen/.

En verder... 

Vrijdag 15 augustus - Maria Ten Hemelopneming 
(Hoogfeest) 

Om 11.00 uur Eucharistieviering in de Josephkerk in 
Gouda

Om 19.30 uur Eucharistieviering in de Bartholomeus-
kerk in Schoonhoven

Zondag 24 augustus - Patroonsfeest H.Bartholo-
meus in Schoonhoven. Viering om 9.00 uur.

Zaterdag 30 augustus - Patroonfeest Marteldood 
H.Johannes de Doper in Moordecht

Viering om 19.00 uur. 29 augustus is de dag maar het 
feest wordt gevierd op 30 augustus.

Zondag 7 september 11.00 uur - Spiegelzondag in 
Waddinxveen

Zondag 28 september - Parochiekerk in Gouda

Om 11.00 uur is de afscheidsviering van pastoor Van 
Klaveren. Ook is het Ankerzondag. De catechese start 
om 9.30 uur en aansluitend is om 11.00 uur de Eucha-
ristieviering.

Sluitingsdatum  
kopij nummer 5:  
23 augustus.Dit nummer wordt 

rond 28 september 
bezorgd.

Let op: kopij sturen naar  
het lokale redactieadres

	 www.facebook.com/SintJanDeDoperparochie/

	 www.instagram.com/sintjandd/
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Voor uw agenda 

In het kader van het jubeljaar 'Pelgrims van Hoop' wordt er 
op zaterdag 11 oktober op een bijzondere plaats in ons bis-
dom een diocesane dag georganiseerd. 
Met de goede herinneringen aan de 
bisdomsbedevaart naar Heiloo op  
31 mei jl. is het de moeite waard 
deze dag in uw agenda alvast te 
noteren. Zodra er meer bekend is 
over het programma verschijnt dit 
op de site en in de lokale berichten.

Welkom op de Spiegelzondag

Met Elkaar Waddinxveen, Aangenaam! 

Wie komt ons versterken/helpen?

De maandelijkse Spiegelzondag 
is inmiddels niet meer weg te 
denken uit de Victorkerk. Deze 
viering, bedoeld voor jong en 
oud, biedt ruimte voor ontmoe-
ting, beschikt over een crèche 
voor de allerkleinsten en schenkt 
tijdens de kinderpreek bijzonde-
re aandacht aan de jongere ge-
neratie. Op 6 juli vond de laatste 

inspirerende viering van dit sei-
zoen plaats — een waardevolle 
afsluiting die zeker om een ver-
volg vraagt. Voor het komende 
seizoen zijn de Spiegelzondagen 
gepland op de volgende data in 
2025: 7 september, 5 oktober,  
2 november, 30 november. En 
in 2026 op 4 januari, 8 februari,  
8 maart, 29 maart, 3 mei en 12 juli. 

De missie van stichting Met El-
kaar Waddinxveen is het helpen 
van mensen in nood, ongeacht 
hun culturele of religieuze ach-
tergrond. Dit doen zij door het 
mobiliseren van christenen in de 
gemeente Waddinxveen en hun 
directe omgeving - uit liefde voor 
God en de medemens. Met Elkaar 
Waddinxveen bevordert de soci-
ale betrokkenheid vanuit kerken, 

christelijke organisaties en allen 
die zich onder hun verantwoor-
delijkheid bevinden in de samen-
leving en in de meer persoonlijke 
relationele sfeer. 

Met Elkaar Waddinxveen is ac-
tief in verschillende organisaties 
zoals SchuldHulpMaatje, Make.A.
Difference, JobHulpMaatje, Hip-
Helpt en Bruispunt. Ook in de Vic-

torzaal is een locatie geopend van 
Bruispunt. Deze locatie heeft in-
middels het aantal gasten bereikt, 
maar we zijn nog wel op zoek naar 
gastheren/vrouwen, een coördi-
nator en koks. Heb jij zin en ge-
legenheid? Neem dan contact op 
met het secretariaat via e-mail  
waddinxveen@sintjandd.nl of tel.
nr. 0182-612452.

Binnen afzienbare tijd zal een 
tweetal leden van ons Vocaal En-
semble 'Capelle Sint Victor' gaan 
verhuizen en daarmee Waddinx-
veen en dus ons ensemble gaan 
verlaten. Daarom zijn wij op zoek 
naar nieuwe leden, bij voorkeur 
een sopraan en een bas/bariton, 
maar ook een alt is zeer welkom. 
Wij repeteren op dinsdagavond 
van 20.00 – 22.00 uur in de Sint 
Victorzaal in Waddinxveen. Ter 
voorbereiding op een viering re-

peteren we, samen met onze or-
ganiste, in plaats van op de dins-
dagavond op de woensdagavond.  
Houd je van zingen, zie je niet 
op tegen het wekelijks repeteren 
en het op gezette tijden mede-
werking verlenen aan een vie-
ring? Meld je dan aan bij Myriam  
Bouckaert, 06-40407372. Je bent  
van harte welkom.

Vocaal Ensemble 
'Capelle Sint Victor'

Volg ons op sociale media

Secretariaat  
tijdens vakantie 

Op de vrijdagen en van 21 juli tot 
en met 29 augustus (de zomer-
vakantie van de basisschool) is 
het secretariaat alleen op af-
spraak geopend, dus bel even 
van te voren of er iemand aan-
wezig is. We zijn er vaak wel, maar 
het kan zijn dat we in deze perio-
de op andere momenten aanwe-
zig zijn dan gewoonlijk, of eerder 
sluiten.

Familieberichten
Gedoopt
Dévano van Est
Liam Monster
Sil Mimpen

Overleden
Mevr. R.A. (Rosita) Klatt-Cowan
Mevr. B.J. (Dina) Hendriks-Calon
Mevr. G.C.J. (Gudi) Verleun– 

van der Werf

Antwoorden Quiz:
 1b, 2b, 3a, 4b, 5a

http://www.sintjandd.nl/vieringen/
http://www.facebook.com/SintJanDeDoperparochie/
http://www.instagram.com/sintjandd/
mailto:waddinxveen%40sintjandd.n?subject=
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De sprinkhaan zegt:

'Blijf altijd hopen, want God is dichtbij.' - Paulus

Paulus de reiziger

Paulus was een bijzondere leerling van 
Jezus. Hij reisde heel veel! Niet met 
een vliegtuig of auto, maar te voet, met 
een boot of op een ezel. Over bergen, 
door woestijnen, langs steden en dor-
pen. Zijn reis was een pelgrimage: een 
tocht vol hoop, omdat hij overal men-
sen wilde vertellen over Jezus.
Wist je dat Paulus wel vier grote reizen 
heeft gemaakt? En dat hij zelfs in de 
gevangenis over Jezus bleef vertellen?

Hoe goed ken  
jij Paulus?

1.	 Was Paulus altijd al een vriend van Jezus?
a.	Ja.
b.	Nee, Hij was eerst tegen de vrienden 

van Jezus.
 

2.	Wat gebeurde er met Paulus op de weg 
naar Damascus?
a.	Hij werd gevangen genomen.
b.	Hij zag een fel licht en hoorde Jezus 

spreken.

3.	Hoe reisde Paulus meestal?
a.	Te voet en met een boot.
b.	Met de trein. 
 

4.	Waarom maakte Paulus al die reizen?
a.	Hij wilde vakantie.
b.	Om mensen over Jezus te vertellen.
 

5.	Wat deed Paulus toen hij in de gevange-
nis zat?
a.	Bidden en zingen.
b.	Boos worden. 

Kijk voor de juiste antwoorden op pagina 33.

Wat is een  
pelgrimage eigenlijk?

Een pelgrimage is een reis naar een heilige 
plek, of een reis die je helpt om dichter bij 
God te komen. Soms ga je écht op pad, zoals 
naar Santiago of Rome. Maar ook in je hart 
kun je op pelgrimage gaan: stil worden, bid-
den, en luisteren naar God.

Stel je voor: jij gaat op reis met 
Jezus. Niet zomaar een reis, maar 
een pelgrimage – een tocht vol 
hoop, geloof en liefde. Wat zou jij 
meenemen in jouw pelgrimsrug-

zak? Hierboven zie je een rugzak. 
Teken of schrijf daarin alles wat 
voor jou belangrijk is als je met 
Jezus op pad gaat.

Ik ga op vakantie en neem mee…

Quiz 


